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© DÜNYA KUPASI 


Amerikan televizyonları kötü giden izleyici reytingleri ve artan maliyetler sebebiyle pek çok dizinin ipini 


çekti. Yayından kaldırılan dizileri kanal kanal inceledik. 


JTBOL 
Hazır Dünya Kupası ve Babalar Günü aynı ay içindeyken; futbol efsanelerinin aktif futbol yaşantısı devam eden oğullarını sayfalarımıza konuk ettik. 


ai DİZİ 

Sinema evreninde gösterdiği başarıyı televizyon dizilerinde pek de sık yakalayamayan Marvel'dan, yepyeni bir proje geliyor. Cloak & Dagger, 7 
Haziran'da başlıyor. 


- BAŞLIYOR! 


a ROPORTA. 
Yüksek Sadakat, 
2014'te çıkardığı “MW albümünün ardından, yeni teklisi Yunus'u müzikseverlerin beğenisine sundu. Kutlu 
Özmakina'ya merak ettiklerimizi yönelttik. 


e İİ 

Uzun zamandır kaliteli bir vampir oyunu oynamıyorduk. 1918'te 
Londra'yı kasıp kavuran İspanyol Gribi 
Salgını'nda geçen 
Vampyr, kana susamışlığımızı dindirecek. 


Warner Bros, geçtiğimiz ay sürpriz bir atılım yaptı ve 
DC Universe adıyla zengin içerikli 

bir multimedya platformu kuracağını ilan etti. 


KTO AİN 43 ei GD HYUNDAI 


hyundai.com.tr | Ej | | 0 | Yu Hyundai KONA, 2018 yılında SUV/Off-Road kategorisinde Red Dot Tasarım Ödülü'ne layık görülmüştür. İlanda yer alan araçların donanımları Türkiye'de satışta olan araçların donanımlarından farklılık gösterebilir. *2 yıl//60.000 km yasal garantiye ek olarak sadece nihai m 100.000 km tüketiciler için yeni araç satışından itibaren 3 yıl/sınırsız km, 5 yıl/100.000 km veya 7 yıl/80.000 km 
5 Şe cia an © Hyundai'nin ücretsiz onarım güvencesi seçenekleri mevcuttur. Detaylı bilgi garanti kitapçığında ve hyundai. 
— — tercihi com.tr'de bulunmaktadır. Hyundai KONA modellerinin resmi spesifik CO, emisyonu (715/2007/EC) ” Opsiyonel Garanti Shell <. 125-160 g/km arasında, resmi yakıt tüketimleri (715/2007/EC) 1t/100 km; şehir içi 6,5-8,4, şehir dışı reddot design award Seçenekleri (*7 yıl/3 yıl) » HELİX 4,9-6,2 ve birleşik 5,5-7,1 arasındadır. 
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O8/ karak 


2014'ten beri heyecanla beklediğimiz Dünya Kupası'nın vakti geldi çattı. 14 Haziran-15 Temmuz tarihleri ararında Rusya'da gerçekleşecek futbol şölenini sayfalarımıza taşıdık. 


14/ ANALİZ 


Amerikan televizyonları kötü giden izleyici reytingleri ve artan maliyetler sebebiyle pek çok dizinin ipini çekti. Yayından kaldırılan dizileri kanal kanal inceledik. 


1 6/PorTRE 


1974-1986 yılları arasında Amerika'da adeta terör estiren; onlarca kişiye tecavüz edip vahşice öldürdüğü saptanan Golden State Killer, tam 44 yıl sonra yakalandı. 


20/ BABALAR GÜNÜ 


Hazır Dünya Kupası ve Babalar Günü aynı ay içindeyken; futbol efsanelerinin aktif futbol yaşantısı devam eden oğullarını sayfalarımıza konuk ettik. 


26/ anaiz 


Warner Bros, geçtiğimiz ay sürpriz bir atılım yaptı ve DC Universe adıyla zengin içerikli bir multimedya platformu kuracağını ilan etti. 


28/ DİZİ 


Sinema evreninde gösterdiği başarıyı televizyon dizilerinde pek de sık yakalayamayan Marvel'dan, yepyeni bir proje geliyor. 
Cloak & Dagger, 7 Haziran'da başlıyor. 


34/ RÖPORTAJ 


Yüksek Sadakat, 2014'te çıkardığı “1W* albümünün ardından, yeni teklisi Yunus'u müzikseverlerin beğenisine sundu. Kutlu Özmakina'ya merak ettiklerimizi yönelttik. 


40/ oyun 


Uzun zamandır kaliteli bir vampir oyunu oynamıyorduk. 1918'te Londra'yı kasıp kavuran İspanyol Gribi Salgını'nda geçen Vampyr, kana susamışlığımızı dindirecek. 


POST OFFİCE 


LENDİ 


SNAPCHAT GÖZLÜĞÜ YEN 


90 milyonluk aktif kullanıcı sayısıyla son gibi, denizin bir metre altında olan biteni 

yılların en popüler uygulamalarından biri bile arkadaşlarınızla paylaşabileceksiniz. Bir olan Snapchat, 2016'da Snapchat Spectacles önceki versiyonuna göre daha hafifleyen adıyla bir gözlük çıkarmıştı. Akıllı gözlükten gözlük, artık sadece video değil, fotoğraf ziyade kameralı gözlük olarak nitelendirile- da çekebiliyor. Teknolojik olarak kendini bilecek olan Spectacles, 10 saniyelik video geliştiren Spectacles, bir önceki versiyona kayıtları yapıp Snapchat uygulamasına göre dört kat hızlı aktarım yapabiliyor. 


görüntü aktarıyordu. Üzerindeki 115 derece- İlk versiyonuyla bugüne kadar 220 

lik kamera ile insan gözünün görüş açısına bin adetlik bir satış rakamına imza oldukça yakın bir deneyim sunan gözlük, atan Spectacles'in yeni versiyogörüntüleri 16:9 formatında değil, dairesel nun fiyatı 150 dolar olarak açıklan- 

olarak kaydediyordu. dı. Spectacles 2.0'ın güçlü pil ömrü Spectacles, iki yılın ardından şimdi de yeni sayesinde bolca video çekebilecek versiyonunu satışa sundu. Spectacles 2.0”ın ve kullanmadığınızda özel kutusunda dört dikkat çeken birçok özelliği var; en önem- sefere kadar full şarj edebileceksiniz. 

li ise su geçirmiyor oluşu. Bu özelliğiyle 

yağmurlu havalarda çekim yapabileceğiniz www.spectacles.com e) 


BİR GAME OF THRONES / 
GÜZELLİĞİ DAHA 


ppyesade şarap kadehleri, kahve fincanları, shot bardakları ve bira kupaları gibi pek çok lisanslı Game of Thrones bardağı bulmak mümkün; ancak bu Weirwood Ağacı kadehi e A o kadar detaylı ve eşsiz ki, hepsinin 

arasından sıyrılarak koleksiyoncuların gözdesi olacak gibi duruyor. 
Dizinin hayranları, Weirwood ağaçlarının Westeros'ta yetiştiğini iyi bilir. Beyaz dış kabuğu, kan kırmızısı beş uçlu yaprakları ve gövdesine kazınmış yüzlerle bilinen bu ağaçlardan esinlenilerek yapılan Weirwood Ağacı kadehleri, dizide esinlenildiği ağacın bütün özelliklerini taşıyor. 
Yedi Krallık hediye kutusu içinde sunulan kadehler, hem arzu ettiğiniz birine hediye etmek hem de koleksiyoncuların arşivlerinde gururla sergilemeleri için ideal bir parça olarak dikkat çekiyor. Şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki, bu kadeh adeta bir sanat eseri! Ağacın kökleri kadehin tabanını oluşturuyor ve kırmızı yaprakların yukarı doğru devam ettiği işçilik gerçekten gözlere bayram ettiriyor. Game of Thrones Weirwood Ağaç Kadehi, şimdilik yalnızca HBO'nun online mağazasında satılıyor; bir göz atmanızda fayda var. 


ANDY WARHOL' DAN 
İLHAM ALAN TASARIMLAR 


astpak ve Andy Warhol, ikinci kapsül koleksiyonu için tekrar 

bir araya geldi. 20. yüzyılın dünyada en çok tanınan sanatçılarından biri olan Andy Warhol'un hayatından ve çalışmalarından ilham alınarak hazırlanan kapsül koleksiyon; çanta, sırt çantası ve seyahat ürünlerinden oluşuyor. Bu işbirliğiyle düzene meydan okumak ve özgünlüğü vurgulamak için duyulan ortak tutkunun altı çizilirken, bir yandan kendisi de Eastpak hayranı olan sanatçıya saygı duruşunda bulunuluyor. 
Bildiğiniz gibi Andy Warhol'un ünlü “Çiçek” deseni, muhtemelen 1960'ların en soyut çalışmalarından biri olarak kabul ediliyor. 
Bu ikonik desen, bu koleksiyonla sanatçının bizzat sırt çantası olarak tercih ettiği Padded Pak'r modelinin üzerine orijinaline sadık bir şekilde basılmış. Warhol'un, 1960'ların sonlarındaki Rock'n'Roll kültürüyle eşanlamlı olan “Muz” deseni ise, bu özel kapsül koleksiyonunda Padded Pak'r sırt çantası, Springer bel çantası ve Tranverz el valizinde karşımıza çıkıyor. Sınırlı sayıda üretilen ürünler, sanatçıya ithafen onun nakışlı imzası ve ondan alıntılar içeren bir astarla satılıyor. 


AY'A YAKINDAN BAKIN! 


stroreality'nin ürettiği Lunar Pro, bugüne 

dek gördüğümüz en cool uzay temalı objelerden biri. Lunar Pro, aslında tam manasıyla bir Ay simülasyonu. Kutunun içinden her evresini ayrı sevdiğimiz uydumuz Ay çıkıyor. Avucunuza sığabilecek ebatta olan bu Ay modeli, aynı zamanda artırılmış gerçeklik deneyimi sunan bir maket işlevi de görüyor. 
Mesela telefonunuza Astroreality uygulamasını indirerek Ay'da gezinmeye başlayabiliyorsunuz. Uygulama sayesinde Ay modeliniz gerçek zamanlı olarak yüzeyindeki güneş miktarını ve evresini bile bire bir yansıtıyor. 


KUPONSA'YI İNDİR, 
HEDİYELERİ KAP 


kk, yüzlerce noktada “1 Alana 1 Hediye” teklifleri sunan yepyeni bir girişim. "Az Harca, Çok Yaşa" sloganıyla kullanıcılarına aynı bütçeyle daha çok yeme, içme ve gezme imkanı sağlamayı amaçlayan uygulama, "1 Alana 1 Hediye" modeliyle çalışan Türkiye'deki ilk mobil girişim olarak da dikkat çekiyor. Kuponsa, App Store ve Google Play'den ücretsiz 


olarak indirilip deneme süresi hemen başlatılabiliyor. Kullanıcılar, 14 günlük ücretsiz deneme süresinde, “Restoran ve Kafe” kategorisinde geçerli iki kupon kullanma hakkına sahipler. 
Deneme süresinin bitiminde ise, 
Gold veya Silver paketlerden birini satın alarak üyeliklerini devam ettirebiliyorlar. Şu anda Otel, Restoran & Kafe, Spa & Güzellik ve Aktivite & Eğlence olmak üzere dört kategoride 
360 işletmeyle iş birliği bulunan Kuponsa, kullanıcılarına 
1400'ün üzerinde kupon sunuyor ve bu kuponlara sürekli yenileri ekleniyor. 


Telefonunuzla ayın yüzeyinde gezinerek arzu ederseniz Ay'la ilgili bilmediğiniz tarihi bilgilere de ulaşabiliyorsunuz. İsterseniz, arzu ettiğiniz bölgenin eşzamanlı olarak ne durumda olduğuna dair NASA onaylı bir ra- 


porla karşılaşıyorsunuz. Üstelik Ay yolculuklarının simülasyonlarını da bu maket üzerinde izlemeniz mümkün! Teknolojinin her türlü nimetinden yararlanan bu benzersiz Ay modeli eminiz tüm uzay meraklılarının sahip olmak isteyeceği bir ürün olacak. 


www.astroreality.com 


POSTKOLIK 


968 yılında ilk kez piyasaya çıktığından beri, Hot Wheels 


LEGO'dan sonra Amerika'nın en favori oyuncak markalarından biri haline geldi. Hot Wheels, birçok kişi için unutulmaz çocukluk 


anıları demek; bu arabalarla çocukluğunu geçiren milyonlarca kişi var. Üstelik birçok koleksiyoncu da yıllardır gençliklerini renklendiren ve artık nadir bulunan Hot Wheels arabalarını topluyor. 


İşte bu haberimiz en çok da onları sevindirecek gibi duruyor. Zira Hot Wheels, 50. yıl şerefine, artık piyasada bulunmayan beş orijinal aracını tekrar piyasaya çıkardı. 67 Camaro, Custom 67 Mustang, 
68 Cougar, 67 Hemi Barracuda ve Volkswagen Beetle'dan oluşan 
minyatür klasik arabalar, nihayet Hot Wheels sevdalılarıyla bir kez daha buluşacak. Tüm modellerin Hot Wheels arabalarının alametifarikası haline gelmiş olan “Spectraflame” isimli metalik boya ile renklendirildiğini söylemeye herhalde gerek yok. Kırmızı çizgili lastikleri ve orijinal kutularıyla sunulan bu Hot Wheels'ler kusursuz retro parçalar olarak dikkat çekiyorlar. 


POST OFFİCE 


sa süre önce hem Nintendo hem de i NSegaretro oyun konsollarını yeniden piyasaya çıkarmıştı; ancak konsol savaşları henüz bitmemiş gibi görünüyor. Zira cepheye yeni bir oyuncu daha katıldı ve SNK, Neo Geo Mini adını verdiği yeni retro oyun konsolunu tanıttı. 
90'lı yıllarda atari salonlarından çıkmayanlar için Neo Geo'nun yeri bir ayrıydı. 
SNK tarafından geliştirilen Neo Geo, 1990-2004 yılları arasında üretilmişti. İlk olarak Neo Geo MVS adıyla, jetonlu oyun makinesi olarak çıkışını yapan cihaz, sonradan ev konsolu muadili Neo Geo AES olarak karşımıza gelmişti. 
Neo Geo Mini, tıpkı NES Classic ve Mega Drive Mini gibi 40 yerleşik oyuna ev sa- 


otun, sosyal sorumluluk projesi YeşilAdım- 


lar kapsamında geliştirdiği Jotun YeşilAdımlar mobil uygulaması ile herkesi kısa mesafelerde otomobile binmek yerine yürümeye davet ediyor. Jotun, yürünen yolların yeşile boyandığı uygulama ile boyanan her dört km için bir ağaç dikiyor. Sosyal sorumluluk projelerinin amacına ulaşması için sürdürülebilir olması 
gerektiğine inanan Jotun, 4 
Ağustos'a kadar devam edecek proje sonunda 10 bin ağaç dikmeyi hedefliyor. Şirket bu sayede; Eskişehir Tur- 


gutlar Ağaçlandırma v 
Sahası'nda oluştura- > cağı üç orman büyüklü- p” 


ğündeki Jotun Hatıra 
Ormanı'nın yanı sıra yürünen kilometrenin araç- la kat edilmesi sonucu oluşacak karbon salınımını da önleyecek. 


Wa 


Mta ii 


hipliği yapıyor. Eğer video oyun tarihi sizin için önemliyse, Samurai Shodowmn, King of Fighters ve Metal Slug serisi gibi klasikleri bu konsolda göreceğinizden emin olabilirsiniz. Üstelik bu konsolu diğerlerinden ayıran çok önemli bir özelik de var. Konsola entegre gelen 3,5 inçlik ekranı sayesinde konsolla oynamak için illa televizyona bağlamak zorunda değilsiniz. Fakat büyük ekran severler için konsolun HDMI çıkışı bulunduğunu da söyleyelim. Henüz fiyatı belli olmasa da, eski toprak oyuncuların bu retro oyun konsolunu piyasaya çıktığında kaçırmayacağına eminiz. 


WwWww.snk-corp.co.jp 


BEATLES RUHU /9 
BU MÜTHİŞ PİKAPTA 


A merkezli Pro-Ject markasının pek çok Beatles temalı pikabı bulunuyor; ancak bu son çıkan model kesinlikle en fazla dikkat çekeni! The Yellow Submarine, kayışlı, sarı renkli ve denizaltı şeklinde bir pikap ve elbette ki diğer Beatles temalı pi- 


kaplar gibi İngiliz grubun kariyerinin renkli dönemlerinden birine kendince selam çakıyor. Ortofon, bu tasarıma özel olarak Sonar 


ismi verilen, sarı renkli, Concorde tip bir pikap iğnesi bile üretmiş. 
Bu iğne, MDF şase üzerine eklenmiş S şeklindeki alüminyum pikap koluna bağlı olarak pikapta yerini alıyor. Bu son derece ilgi çekici tasarıma sahip pikap, tüm Beatles tutkunlarının evlerine yakışacaktır diye düşünüyoruz. Bu özel tasarımın fiyatı ise 450 Euro. 


2017'de hayata geçen 
Jotun YeşilAdımlar ile hedeflenen 10 bin ağaca kısa sürede ulaşılmış 

ve 10 bin ağaçtan 


oluşan orman Balıkesir Gönen'de hayat bulmuştu. 


Bu arada bu yıl piyasaya çıkacak olan Yellow Submarine filminin 
50. yılı anısına yapılan 4K restorasyonlu blu-ray, bu pikabı satın alanlara hediye olarak verilecek. 


BEYAZ RAP'İN KRALLARI 


981 yılında New York'ta kurulan Beastie 
Boys, hiç şüphe yok ki, gelmiş geçmiş en öncü hip-hop gruplarından biri. Bu çok özel Beastie Boys kitabında Mike D ve AD-Rock'ın kaleminden grubun eşsiz hikâyesini tarihte ilk kez ve ilk ağızdan okuyacaksınız. Kitap, grubun efsanevi Licenced to Ill albümüyle gerçekleştirdiği sıra dışı yükselişi anlatıyor. Bu arada ünlü prodüktörler Russel Simmons ve Rick Rubin'in de katkılarıyla bu benzersiz kitapta yer aldıklarını belirtelim. Bu eşsiz biyografi kitabının sürprizleri 


bununla da sınırlı değil! Kitaba ek olarak orijinal illüstrasyonlar, Şef Roy Choi tarafından kaleme alınmış konsept bir yemek kitabı, bir çizgi roman, “Beastie Boys'un New York'unun” haritası, karışık kaset listeleri ve konuk yazarların makaleleri de mevcut. 
Beastie Boys hayranları bu harika kitabı eminiz yanı başlarından ayırmayacaktır ve hip-hop tarihinin mihenk taşlarından olan bu gruba dair şimdiye dek kaleme alınmış en kapsamlı eseri her daim kütüphaneleri- nin en kıymetli yerinde saklayacaktır. 


mutlaka sahi olmanız ge reken 


YENİ KOLEKSİYON 


——— YENİ 500 COLLEZİONE. KENDİNDEN İLHAM ALDI. 


Tasarım dünyası ne kadar hızlı değişirse değişsin, orijinal tarzıyla Fiat 500 ilmam bulmakta asla zorlanmıyor. Bunun en güzel kanıtıysa sürekli kendini yenilen keşfeden ve daima kendine özgü tarzını koruyan dünyaca ünlü ikonun son versiyonu: YENİ 500 COLLEZIONE 


Fiat 500'ün CO, emisyonu 88-115 g/km, ortalama yakıt tüketimi 3,8-4,9 1t/100 km arasında değişmektedir. 


KAPAK KONUSU 
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FIFAWORLD CUP 
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FUTBOLA RUSYA'DA 
*- DOYACAĞIZ! -. 


Her ne kadar milli takımımızın olmadığı turnuvalarda buruk hissetsek de, dünya futbolunun en önemli yeteneklerini izleyecek olmak içimizdeki futbol aşkının ateşini harlamaya fazlasıyla yetiyor. 14 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası, Postkolik'in radarında. Erdem Tatar 


POSTKOLIK 


 014'ten beri heyecanla beklediğimiz 

Dünya Kupası'nın vakti geldi çattı. 14 

Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya'da gerçekleşecek olan futbol şöleninde dünyanın dört bir yanından gelen takımlar ve yıldızlar, kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi sergileyecekler. Elemelerde başarısız olduğu için milli takımımızın maalesef yer alamayacağı turnuvada gözlerimiz milli yıldızlarımızı arayacak; ancak umuyoruz bir sonraki Dünya Kupası'nda ay yıldızlı formamız sahalarda yerini alır. 
Son dünya şampiyonu Almanya'nın ve ev sahibi Rusya'nın direkt katıldığı şampiyonada, İzlanda ve Panama milli takımları da ilk kez ülkelerini bir Dünya Kupası organizasyonunda temsil edecekler. Turnuva boyunca 11 şehirde bulunan 12 stadyumda toplam 64 maç oynanacak ve 15 Temmuz gecesi Moskova'da bulunan Luzhniki Stadyumu'ndaki final maçıyla, kupa yeni sahibinin ellerinde göğe yükselecek. 
Turnuvaya Avustralya, İran, Japonya, Suudi Arabistan, Güney Kore, Mısır, Fas, Nijerya, Senegal, Tunus, Kosta Rika, Meksika, Panama, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Peru, Uruguay, Belçika, Hırvatistan, Danimarka, İngiltere, Fransa, Almanya, İzlanda, Polon- ya, Portekiz, Rusya, Sırbistan, İspanya, İsveç ve İsviçre katılacak. Ülkemiz milli takım bazında temsil edilmiyor olsa da, uluslararası arenada son yıllarda bizi sürekli temsil eden hakemimiz Cüneyt Çakır ve yardımcı hakem heyeti, yönetecekleri maçlarda göğsümüzün kabarmasına vesile olacaklar. 
Maçlar dörder takımdan oluşan sekiz grubun kendi içinde oynayacağı ve her gruptan iki finalistin üst tura çıkacağı fikstürlerle oynanacak. Üst tura yükselen 
16 takımın maçları eleme usulü gerçekleşecek. 6-7 Temmuz tarihlerinde çeyrek final, 10-11 Temmuz tarihlerinde yarı final maçları oynandıktan sonra, 14 Temmuz'da üçüncü ve dördüncülük maçları, 15 Temmuz'da da turnuva finali oynanacak. 
Hazır ligler bitmiş ve Şampiyonlar Ligi de tamamlanmışken; içimizde hala taze olan futbol ateşinin tüm yazı kavurması için 


zemin ve hava şartları fazlasıyla müsait! Şimdi gelin, hep birlikte 2018 Dünya Kupası'nın en çok konuşulan mevzularına şöyle bir göz atalım. 


2018 Dünya Kupası'nın sevimli maskotu 
Zabivaka'nın lisanslı ürünleri, daha turnuva başlamadan kapış kapış gidiyor. Zabivaka, kahverengi ve beyaz kürke sahip 
olan sevimli bir kurt figürü. Russia 2018 
baskılı tişörtü ve turuncu gözlükleriyle oldukça sevimli ve fütürist bir tasarıma sahip. Rus milli takımının forma renkleri olan mavi, beyaz ve kırmızı, Zabivaka'nın kostümünde kendilerine yer bulmuş. 
Rusya çapında düzenlenen maskot tasarım yarışmasından seçilen Zabivaka'nın tasarımcısı, görsel iletişim tasarımı öğrencisi Ekaterina Bocharova. Genç tasarımcı- nın yarattığı figür, yaklaşık 100 farklı figür arasından FIFA delegeleri tarafından son elemeye kalan üç figürden biriymiş. Kurt figürüne alternatif olarak farklı tasarımcılardan gelen kaplan ve kedi figürleri FIFA'nın sitesi üzerinden internet oylamasına açılmış. Yaklaşık iki milyon tekil oyun 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kullanıldığı oylamada Ekaterine'nın kurt tasarımı oyların yüzde 53'ünü alarak seçilmiş. 
Zabivaka, bu yaz futbol sevdalılarının olduğu kadar minik taraftarların da gözdesi olacak. 


Adidas'ın Dünya Kupası'na özel olarak ürettiği topun adı Telstar 18 olarak açıklandı. Bildiğiniz gibi, Adidas 1970 yılından beri Dünya Kupası turnuvalarının toplarını üretiyor ve Telstar 18'i tasarlarken Dünya Kupası'na özel olarak ürettikleri ilk toptan ilham almışlar. Telstar 18'in resmi tanıtımı geçtiğimiz Kasım ayında Lionel Messi tarafından Rusya'da yapılmıştı. 2014 yılında oynanan son Dünya Kupası'nda Altın Top ödülünü kazanan Messi'ye, Telstar 18'in tanıtımında Zinedine Zidane, Kakâ, Alessandro Del Piero, Xabi Alonso ve Lukas Podolski gibi kariyerlerinde en az bir kez Dünya Kupası kazanmış olan eski milli oyuncular da destek vermişti. 

Telstar 18'in adı, 1970 Dünya Kupası için Adidas'ın tasarladığı Telstar adlı toptan geliyor. 18 rakamı ise Adidas'ın uluslararası turnuvalarda 18. kez top tasarımcı firma olmasına gönderme yapıyor. Telstar ismi, aynı adlı 


telekominikasyon uydusundan alınmış. 1970 
yılında tasarlanmış olan ilk Telstar modeli, bugün aşina olduğumuz siyah - beyaz çift renk tasarıma sahip olan ilk futbol topuydu. Bu renk seçiminin sebebiyse o yıllarda dünyanın pek çok noktasında televizyon yayınlarının halen siyah - beyaz olması ve 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bu sebeple seyircilerin tek renk topları takip etmekte zorlanmasıydı. Orijinal Telstar 
8 köşeli 32 panelin birbirlerine dikilmesiyle 
ortaya çıkıyordu. Telstar 18 ise toplam altı adet yüzey panelinin birbirlerine süper yapıştırıcı ile yapıştırılması sonucu meşin yuvarlağın yüzeyini kaplıyor. Son teknoloji ürünü olan bu topun yüzeyine entegre edilen NFC adlı bir çip sayesinde top- 

la yapılan tüm hareketlerin istatistikleri tutulabiliyorken, gol çizgisi sensörlerinde de şüpheye yer bırakmayacak doğrulukta kararlar verilmesini mümkün kılıyor. 


Dünya Kupası yaklaşırken, kupanın marşı olarak sayılacak olan şarkıyı da kimin seslendireceği belli oldu. Hollywood'un sempatik ve ünlü yüzü olan, aynı zamanda hip hop albümleriyle de bir dönem yüksek satışlar yakalamış olan Will Smith, bu önemli şarkıyı seslendirecek. Şarkının adı Live It Up ve Will Smith'e bu şarkıda son dönemin popüler müzik dünyasındaki önemli isimlerinden Diplo, Nicky Jam 

ve Era İstrefi'nin de eşlik edecek. Siz bu satırları okurken şarkının video klibi çoktan Youtube'ta ortalığı dağıttı ortamlarında esip gürlemeye başlamıştır. 


2018 Dünya Kupası'nı izlemek elbette müthiş bir deneyim olacak. Dört yılda bir yaşanan bu muazzam olayı milyonlarca taraftar iple çekiyor. Tabii oyunseverler için dünya kupası aynı zamanda, favori takımınızla turnuvanın ruhunu evinizin salonunda ister yalnız başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla birlikte paylaşarak yaşamak demek. 
Aslına bakarsanız bu yılın Dünya Kupası video oyunu bedava! Yanlış okumadınız, eğer FIFA 2018 oyununa sahipseniz; PS4, Xbox One, PC ya da Nintendo Switch fark etmez, 29 Mayıs'ta yayınlanan bedava güncellemeyi indirerek FIFA 18'in Dünya Kupası versiyonuna kavuşabilirsiniz. FIFA oyunlarının adeti olduğu gibi takımlar, kadrolar, formalar, stadyumlar ve Dünya Kupası resmi görsellerinin tamamı bu bedava eklentide yerini aldı bile. Eğer FIFA 18'iniz yoksa, bir kopya satın almak için en doğru zamandasınız. 

Bu arada FIFA 18 Ultimate Team'i de oynamaktaysanız çok şanslısınız; zira bu Dünya Kupası eklentisiyle FUT oyuncu kartlarına 


100'e yakın yani isim de eklenecek. Tüm oyuncu ve stadyum modellerinin de Frostbite adlı ultra gelişmiş grafik motoruyla sıfırdan tasarlanacağının altını çizelim. EA Sports ekibi, benzersiz bir Dünya Kupası deneyimi yaşamanız için gereken her şeyi düşünmüş ve bunu FIFA oyuncularıyla bedelsiz paylaşıyor olmaları da muhteşem. 


2014 yılında Soçi'de düzenlenen Kış 
Olimpiyatları'nda olduğu gibi, Dünya Kupası organizasyonunun Rusya'da düzenlenecek olması da bir miktar problem yarattı. Aslında 2014'te yaşananları düşününce, telaşlananlar haksız da sayılmazlar. Özellikle de ırkçılıkla başı belada olan Rus futbol ligleri ve Rusya'nın LGBTİ kitlesine karşı takındığı tutum, protestoların önde giden nedenleri olarak göze çarpıyor. 

Geçtiğimiz yıllarda Rusya'nın Ukrayna ve özellikle de Kırım üzerinde kurduğu baskılar da FIFA nezdinde turnuvanın yerinin değiştirilmesi hususunda tepkilere sahne olmuştu. 
2015'te dönemin FIFA Başkanı Sepp Blatter kesin bir dille turnuvanın oy çoğunluğuy- 

la Rusya'da kalması konusundaki ısrarını yinelese de, tepkiler sürmeye devam etti. 
2016'da patlak veren Rusya - Katar bahis skandalı ise soruşturulması için FIFA tarafından tarafsız olarak adlandırılan Amerikalı bir 


POSTKOLIK 


Son kupanın sahibi Almanya, 
Rusya'da da favori olarak görülüyor. 
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savcıya verildi. Savcının raporu kamuoyuy- la paylaşılmadığı gibi, pek çok delegenin ifadelerinde kesin bir dille bu bahis skandalını doğruladıklarına dair açıklamalar vardı. 
Buna rağmen FIFA, Rusya ve Katar menşeli bahis şirketlerini akladı. FIFA iç kurulundaki oylamaların Rusya ve Katar'ın aklanmasının önünü açtığı iddia edilince, iş siyasi bir hamleye dönüştü. Birleşik Krallık taht varisi ve Cambridge Dükü Prens William, yanına dönemin İngiltere başbakanı David Cameron'u da alarak Cenevre'ye, FIFA ikinci başkanı Chung Mong-joon'la toplantıya gitti; ancak bu toplantıdan tatmin edici bir sonuç alamadı. Bu kötü şöhretli iddialar ve soruşturmalar üstüne Rusya halkın vergi yükümlülüğünü sıkıştırarak ettiği tasarrufla Dünya Kupası hazırlık fonlarını taahhüt ettiği 
10 milyar doların üstüne çekerek 11.8 milyar 
dolar seviyesine yükseltti. 


Skandallar elbette bu kadarla sınırlı kalmadı. 
Bildiğiniz üzere, dünya spor tarihinde doping sebebiyle altın madalya kaybeden ülkeler arasında Rusya birinciliği kimselere kaptırmıyor. Bugüne dek sayısız organizasyonda tam 
41 kez madalyası ya da kupası iptal edilen 
Rusya, bu kötü şöhretinin lanetini Dünya 
Kupası'nda da yaşayacağa benziyor. 2016 
patlak veren doping skandalı sonrasında yayınlanan McLaren Report'la 33 Rus futbolcunun uluslararası turnuvalarda görev alması yasaklanmıştı. Rus futbol federasyonunun tepesindeki isim Vitaly Mutko ise FIFA tarafından ömür boyu men cezasına çarptırılmış ve bu karardan sonra futbolla ilişkisi gıobal ölçekte kesilmişti. FIFA bununla da kalmamış, Rusya'da doping skandalına göz yumduğu tespit edilen hekim heyetine de futboldan men cezası vermişti. Rus futbolu üzerinde seneler süren operasyonları bıçakla kesilmiş gibi 2017'de son bulan FIFA, 2018 raporunda Rus milli takımının tamamının dopingden aklandığını açıklamıştı. Pek çok ülkenin federasyonu, Putin'in bizzat siyasi gücünü kullanarak FIRA'yı baskı altına aldığı konusunda hemfikir. 
Fakat birçok federasyon turnuvayı şaibeli bulduklarını deklare etmesine rağmen ek bir yaptırım da uygulamadı. 
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Bu arada geçtiğimiz Mart ayında İngiltere'de yaşanan bir zehirlenme olayı Dünya Kupası'na damga vurmuş durumda. Rus asıllı İngiliz ajanı Sergei Skripal ve kızı Yulia Skripal'e gerçekleştirilen suikast girişimi başarısızlıkla sonuçlansa da diplomatik bir krize dönüşmesinin kimse önünü alamadı. İngiltere başbakanı Theresa May, ne hükümetten ne de kraliyet ailesinden hiçbir üyenin Rusya'daki Dünya Kupası organizasyonuna katılmayacağını açıkladı. Bununla da kalmayan May, kendi vatandaşlarına Rusya'ya gitmeden önce iki kez düşünmelerini resmi bir açıklamayla telkin etti. Dünya Kupası'nı diplomatik seviyede boykot eden bir diğer ülke de İzlanda oldu. Rusya ise 

bu boykotları Batı'nın önyargılı politikaları- nın bir uzantısı olarak gördüğünü deklare etmekle yetindi. 


Futbolun belki de en acı cilvesi olan beklenmedik sakatlıklar, daha önce pek çok turnuvanın henüz hazırlık aşamasındayken bile takım kamplarına kara haber olarak düştü. 
Maalesef turnuvaların heyecanına gölge düşüren pek çok sakatlık haberi, en kurt teknik direktörlerin bile planlarını bozmuş durumda. Sakatlıklara bir de takım kamplarındaki kavgaları, maçlardaki kart cezalarını ve diğer aksilikleri ekleyince hocaların işinin ne kadar zor olduğu bir kez daha anlaşılıyor. 
2018 Dünya Kupası'nda pek çok yıldız oyuncunun turnuvada oynamayacağı kesinleşti. 
Bu isimlerden ilki, 2015 yılından beri bir türlü Fransız milli takımının formasını giyemeyen Karim Benzema. Real Madrid formasıyla kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Benzema'nın kupada yer almama sebebiyse Fransa milli takımının teknik patronu Didier Deschamps'la yaşadığı polemik. 
Egoların savaşına Karim Benzema gibi bir yeteneği kurban vermek bize pek akılcı gelmese de Fransa onun yokluğunu sahada hissedecektir diye düşünüyoruz. Üstelik Fransa milli takımına bir darbe de Arsenal'in genç yeteneği Laurent Koscielny'den geldi. 
Başarılı oyuncu, Avrupa Ligi'nde takımının Atletico Madrid'e elendiği maçta aşil ten- 


donunu sakatlayınca hem sezonu erken kapadı hem de Dünya Kupası'nda oynama hayallerini sıradaki turnuvaya bırakmak zorunda kaldı. Benzema'nın Deschamp'a bedduası mıdır bilinmez; ancak Euro 2016'da takımın yıldızlarından olan Dimitri Payet de Dünya Kupası'nı kaçıran isimlerden biri oldu. Geçtiğimiz ay yaşadığı beklenmeyen sakatlık sonrasında baldırın- da yırtık olduğu tespit edilen Payet, birkaç ay sahalarda olmayacak. 

Tek dertli Fransa değil elbette; İngiltere de Liverpool'un yırtıcı orta saha yeteneği Alex Oxlade-Chamberlain'in yokluğunu fazlasıyla hissedeceğe benziyor. Liverpool'un Roma ile oynadığı Şampiyonlar Ligi yarı final maçında dizine darbe alan genç yetenek, hocası Gareth Southgate'in tüm stratejisini baştan kurmasına sebep oldu. 
İngiltere milli takımı da tıpkı Fransa gibi 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Mayıs ayında yaşanan sakatlıkların şokuyla sarsılıyor. Takımın formda isimlerinden Joe Gomez de kaval kemiğini çatlatınca aslanlı formaya bu yazlık veda etmek zorunda kaldı. Jack Wilshere ve Joe Hart'ı da disiplinsizliklerinden ötürü kadrodan çıkaran Southgate'in son umudu Nick Pope olacağa benziyor; umarız Pope hocasına kötü sürpriz yapan takım arkadaşlarına katılmaz. 
Brezilya, bir önceki turnuvanın yaralarını sarmak için kadrosunu adeta sıfırdan yarattı. Özellikle de bir önceki dünya kupasında Alman milli takımına karşı yaşadıkları 6-1'lik farklı hezimet halen hafızalarda tazeyken, sambacıların bu turnuvada fark yaratacak bir üstünlük sağlamaları bekleniyor. Maalesef takımın veteran kramponlarından Dani Alves, bu turnuvada hünerlerini sergileyemeyecek. Paris Saint-Germain forması giyen Alves, Coupe de France finalinde diz sakatlığı nüks edince, maçı yarıda bırakıp Dünya Kupası'na da veda etti. 

Alman milli takımı her ne kadar dünyanın en yetenekli ve disiplinli oyuncularından 
kurulu olsa da, Joachim Löw'e de 2018 
Dünya Kupası öncesinde dört banko oyuncusundan kötü haber geldi. Serge Gnarby'nin kasığı, Lars Stindl'in bileği, Sandro Wagner'in kaval kemiği ve Mario Gotze'nin adale yırtıkları bu yazı fizik tedavi süreciyle geçirmelerine sebep olacak. 
Löw, diğer hocalara göre çok şanslı zira 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elinde en az dört farklı 11 kuracak kadar alternatif oyuncu listesi olduğunu açıkladı; ancak yine de bu formda isimleri kupada görememek hoş değil. 

Arjantin milli takımı da 2018 Dünya Kupası'nda pek çok yıldızından mahrum kalacak. Fernando Gago, Mauro Icardi, Serigo Romero, Javier Pastore, Angel Correa ve Carlos Tevez'in turnuvada forma giymeyecekleri kesinleşmiş durumda. 
Arjantin'in Dünya Kupası hasreti bu sene de devam edeceğe benziyor. Bu arada hiçbir sakatlığı bulunmayan ve Amerika profesyonel futbol ligi MLS'te harikalar yaratan Zlatan İbrahimovic de İsveç milli takımından neşter yedi. Zlatan'ın disiplinsiz davranışlarına tolerans göstermeyen İsveç milli takımı hocası Lars Richt, en büyük gol kozuna “Rusya'ya kadar zahmet etme.” 
mesajını verdi! 

Bu isimlere ek olarak takımlarında forma giymesi beklenen ancak son dönemde önemli operasyonlar geçirmiş pek çok futbolcu da var. Brezilya'nın transfer rekortmeni yıldızı Neymar, geçtiğimiz Mart ayında ciddi bir ameliyat geçirmişti. Kulüp doktorları Dünya Kupası'nda oynamasını muhtemel görseler de, kafalarda halen soru işaretleri mevcut. Baldırından sakatlandıktan sonra Bundesliga'nın son altı haftasında takımı Bayern Munich'in formasını giyemeyen Jerome Boateng de kendisini 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hazır hissettiği takdirde Alman milli takımı formasını giyebilecek. Belçika'nın en önemli silahlarından Michy Batshuayi de ligin son haftalarında geçirdiği sakatlıkla yürekleri ağızlara getirmişti ancak Belçika hocası genç yeteneğin turnuvada oynayacağını öngören açıklamaları yüreklere su serpti. 


BRUCE JASON JOHN THOMAS FAMKE ADAM WILLIS MOMOA. GODDMAN MIDDLEDİTGK JANSSEN GÖLDBERG 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ABC 

Disney'in sahibi olduğu ABC, finansman gücü olarak en tuzu kuru network olarak adlandırılıyor olsa da, yaşanan maddi gelişmeler kanalın pek çok dizisinin ekranlara veda etmesine sebep oldu. Kiefer Sutherland'in başrolünde yer aldığı Designated Survivor, Marvel'ın süper kahraman projesi Inhumans, fantastik macera Once Upon a Time ve son yılların en iddialı televizyon projelerinden biri olarak kabul edilen Scandal, fişi ilk çekinen diziler oldu. Bunlara ek olarak Alex Inc. 

The Crossing, Deception, Kevin (Probably) Saves the World, The Mayor, Guantico ve Ten Days in the Valley de ABC yönetiminin kararıyla ekranlara veda ettiler. ABC pek 

az diziyi ipten kurtarırken; eski ve kendini kanıtlamış markalarını desteklemeye devam etti. Komedi dozu zayıflamış olsa da izleyici desteği halen sağlam olan Modern Family, sit-com'ların atası sayılan ve dönüş sezonuyla Game of Thrones'un bile görmediği reytinglere ulaşmayı başaran Roseanne 

ve sevilen yarışma programı American 

Idol, şimdilik güvende gözüküyorlar. Bu yıl dizilerden çok yarışma formatında yapımlara para harcayan ABC'nin yeni sezonda dikkat çekecek dizi prodüksiyonları arasında The Rookie, Take Two, Schooled ve Whiskey Cavalier bulunuyor. ABC büyük prodüksiyonlu dram ya da macera dizilerinin aksine, düşük bütçeli ve fazla yıldız oyuncu barındırmayan sit-com'lara yönelimiyle dikkat çekiyor. 


CBS 

İddialı yapımların kanalı CBS, aynı zamanda dizilerinden en çok kâr elde eden network'lerin başında geliyor. Tüm bu başarı- 


lara rağmen CBS de ekonomik stabilitesini koruyabilmek için pek çok dizisinden feragat etmek zorunda kaldı. Wisdom of the Crowd, Zoo, Kevin Can Wait, Me Myself & 1, 9JKL, Scorpion ve Superior Donuts, CBS tarafından yayından kaldırılan projeler olarak dikkat çekiyor. Bu arada CBS bazı dizilerine bir sezonluk daha şans tanıdı; Hawaii Five-O, Elementary, MacGyver, NCIS, Mom ve Young Sheldon tek sezonluk onay almalarına rağmen muhtemel reyting düşüşlerinde her birinin “diziler cennetini” boylayacağı açık. 
CBS'in yeni sezonda gösterime sokacağı programlar arasında özellikle iki proje dikkat çekiyor. Welcome to the Neighborhood, siyahi ailelerin çoğunlukta olduğu bir muhite taşınan beyaz komşuların yaşayacakları kültür çatışmasına odaklanan keyifli bir komedi olacak. Özellikle de YouTube'da yayınlanan beş dakikalık tanıtım videosunda gözüktüğü kadar başarılıysa, kolaylıkla yeni sezonun favori sit-com'ları arasında kendine yer bulacaktır diye düşünüyoruz. İkinci yeni CBS projesiyse, 80'lerin efsane dizisi Magnum Pi'nin yeniden çevrimi olacak. Dönemin efsane oyuncusu Tom Selleck'in başrolünde büyük şöhrete kavuştuğu Magnum PI, yeni versiyonunda oldukça sürpriz bir aktöre emanet. Suicide Sguad filminde canlandırdığı süper güçlü Diablo karakteriyle ünlenen Jay Hernandez, yeni nesil Magnum Pl'da başrolü kaptı. Dizinin ilk bölümünün yönetmenliğini Fast & Furious serisinin pek çok filminde yönetmen koltuğuna oturan Justin Lin üstlenmiş. Bu arada CBS'in birden fazla sezon için anlaşma yaptığı tek proje Big Bang Theory oldu. Efsane dizinin oyuncularıyla üçer sezonluk anlaşmalar imzalandı. 
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FOX 

Aslına bakarsanız Fox yönetiminin şu sıralar odaklanmasını beklediğimiz mevzu, şirketin hangi dev holdingin bir parçası olacağıydı. 
Malumunuz Fox'un sahipleri hem televizyon kanalını hem de film stüdyosunu satışa çıkarmışlar ve Disney ile anlaşmaya varmışlardı. 
Anlaşmanın gerçekleşebilmesi için yaklaşık 
18 ay sürecek olan ve rekabet kurumu dahil 
olmak üzere pek çok kurum tarafından denetlenen transfer süreci halen devam ediyor. 
Comcast firmasının da sürekli güncellenen teklifleri gündemdeyken Fox'un Disney'e mi Comcast'e mi gideceği halen belirsizliğini koruyor. Bu süreçte kanalın yöneticilerini risk faktörünü düşürmek adına sert önlemler alıyor. Bizi en çok üzen iptal haberlerinden biri de Fox'un iddialı dizilerinden The Exorcist'in iptali oldu. Bu müthiş korku uyarlaması, televizyon ekranlarında hasretini çektiğimiz kalitede bir yapımdı ve bitişi bizi fazlasıyla üzdü. Kanalın bir diğer iddialı yapımı olan Lucifer da üç sezonun ardından ekranlara veda ediyor, özellikle de üçüncü sezonun finalini izledikten sonra Lucifer'ın iptaline bozulmamak elde değil. Sevilen komedi dizisi The Last Man on Earth de Fox tarafından fişi çekilen projelerden. Fox, aslında Brooklyn Nine-Nine'ı da iptal etmişti ancak hayran kitlesinin ortalığı ayağa kaldırması sonucunda NBC yönetimi diziye sahip çıktı ve kendi kanallarına transferini gerçekleştirdi. 
İptalin direğinden dönem Gotham ekibi, yeni sezonda final yapmaları kaydıyla yayın hayatına kısa süre de olsa devam edecek. The Gifted, Lethal Weapon, The Orville ve Family Guy da şimdilik rahat nefes alan ve yayın macerasına devam eden yapımlar. Fox'un gelecek sezondaki en iddialı projesiyse bilim kurguyla karışık bir vampir macerası olan The Passage! Bu iddialı yapım, çok satan bir roman dizisinden uyarlandı. 


NBC 

Amerika'nın en köklü yayın kuruluşlarından olan NBC'ye kriz teğet geçmiş gibi gözükse de, kanal yönetiminin işleri ağırdan almaya ya da hak etmeyen yapımlara kredi vermeye hiç niyeti yok. The Brave, Night Shift, Rise, Taken ve Great News'u ilk sezonlarını taki- ben yayından kaldırılan diziler oldu. Üstelik Brooklyn Nine-Nine'ın potansiyelini görüp sahip çıkan ve kadrosuna katan NBC'nin 

bu diziden ve dizi için üretilecek lisanslı ürünlerden fazlasıyla kâr etmesi bekleniyor. 
Bilindiği gibi televizyon kanalları içerisinde lisanslı ürün satışlarında en yüksek kâr marjına sahip olan dünyadaki ikinci kanal NBC! Bu alandaki birincilik Game of Thrones sayesinde halen HBO'da; ancak bu durum başka bir yazının konusu elbette. NBC bu sene The Blacklist, Good Girls, The Good Place, Law & Order, Marlon, Midnight Texas, This is Us, Will & Grace ve The Wall'u da birer sezon uzatma kararı alarak ilgi gören yapımlarının arkasında duracağını dosta düşmana ilan etmiş oldu. NBC'nin yeni sezon yapımlarına baktığımızda kanalın 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temkinli adımlar atarak yüksek bütçeli projelere yönelmediğini görüyoruz. Kanal yönetimi New Amsterdam, The Gilded Age, The Village, Abby's ve Manifest gibi yeni sezon yapımlarında mütevazı bütçeyle ortalamanın üzerinde kaliteyi hedeflediğini ifade ediyor. 


CW 

Amerika'nın network televizyonculuğun- 

da son dönemde parlayan yıldızı CW, dizi piyasasında projelerinden en çok kâr eden kanallar arasında başı çekiyor. Sadece üç dizisini bitirme kararı almış olan kanal yönetimi, neredeyse tüm yapımlarını yeni sezonlarla taçlandırıyor! Life Sentence, The Originals 

ve Valor, CW'nun neşter vurduğu üç proje olarak dikkat çekiyor. Bildiğiniz gibi CW'nun en büyük kârı DC Comics dizilerinden geliyor. 
DC'nin süper kahramanlarının sinema dünyasında bozulan façası, dizi aleminde benzersiz başarılara imza atıyor. Hâl böyle olunca DC Comics karakterlerinin CW çatısı altındaki tüm diziler yeni sezonlarının garantisini aldılar bile! Arrow, Black Lightning, The Flash, Legends of Tomorrow ve Supergirl adları gibi süper maceralarına yeni yayın döneminde de devam edecekler. Bunlara ek olarak Crazy Ex-Girlfriend, Dynasty, iZombie, Supernatural, The 100 ve Riverdale da yeni sezon onayını almayı başaran CW projeleri olarak dikkat çekiyor. CW aynı zamanda büyük bir risk alarak bir zamanlar televizyon ekranlarının sevilen yapımları olan ancak yıllar önce iptal edilen iki kült diziyi de kanatları altına aldığını açıkladı! Charmed ve Roswell, yeni sezonları, yeni maceraları ve sevilen karakterleriyle yeni sezonda CW kanalında olacaklar. 
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GOLDEN STATE KİLLER 
44 YIL SONRA YAKALANDI 


1974-1986 yılları arasında Amerika'da adeta terör estiren; onlarca kişiye tecavüz edip bazılarını vahşice öldüren; sıra dışı hikayesi birçok kitaba, belgesele ve filme konu olan Golden State Killer, tam 44 yıl sonra -72 yaşında- yakalandı. Üstelik öldü sanılan seri katil, eski bir polis memuru çıktı! 


e zaman bir seri katil haberi duysak; N aklımıza “Türkiye'den neden hiç seri 

katil çıkmıyor?” sorusu gelir. İyi ki de yok! Yeterince dertle uğraşan bir ülke olarak, bir de otomatik viteste suç işlemeye alışmış manyaklarla uğraşamazdık doğrusu! 
Malum, ABD seri katiller konusunda adeta bir “cennet”! Her tip seri katil, cani, manyak ve tarikat liderinin mevcut olduğu bu geniş coğrafyada, katiller her zaman yakalanamıyor. 
ABD'de eyaletler arasında geçiş yapıldığında bile suçta yırtma şansının nispeten arttığını düşünürsek, sınırları koca kıtaya yayılan ve 
300 milyonluk nüfusa sahip olan bir coğrafyada kendini kanundan sıyırmanın kolay bir yolu bir şekilde bulunuyor. Tıpkı ABD tarihinin en azılı suçlularından biri olan Golden State Killer örneğinde yaşandığı gibi... 
Uzun yıllar boyunca halk arasında büyük korkuya ve öfkeye neden olan Golden State Killer, minimum 120 soygun, 50 tecavüz ve 12 cinayetten sorumlu tutuluyordu. Ve bunlar sadece tespit edilebilenlerin sayısıydı. Üstelik tüm bu suçları işlerken arkasında neredeyse hiç delil bırakmamıştı ve kim olduğu konusunda hiçbir somut ipucu da yoktu. Minik soygunlarla başladığı suç kariyerinde kısa sürede azılı bir caniye dönüşen Golden State Killer, 1986'da Orange County'de 18 yaşındaki bir kadını tecavüz ettikten sonra öldürmüş ve o günden sonra adeta sırra kadem basmıştı. Bilinen son suçunun ardından ortalıktan bir anda kaybolan 


ve öldüğü tahmin edilen bu psikopat katil, 
32 yıl sonra adeta mucizevi şekilde yakalandı! 


EN ÇOK ARANAN KATİL 

Golden State Killer, 1974-1986 yılları arasında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde terör estiren 
gerçek bir caniydi. Bu süreçte bilinen tam 12 
cinayet işleyen, 50'den fazla kadına tecavüz eden ve 120'nin üzerinde hırsızlık vakasına karıştığı bilinen bu suç makinesi, uzun yıllar boyunca ABD'nin aydınlatılamayan suç gi- 


Joseph James DeAngelo 


zemlerinden biri olarak kalmıştı. 

ABD tarihinin gördüğü en büyük cinsel suçlularından biri olan bu caninin adeta herkese meydan okuyan oldukça agresif bir suç medotu vardı. Gözüne kestirdiği kurbanlarını evlerine girip uykularından fenerle uyandırıyor, erkeğin ellerini kadına bağlattıktan sonra kadının ellerini de kendi bağlıyordu. 
Daha sonra kadına yatak odasında tecavüz ederken kocası veya sevgilisi de dışarıda elleri bağlı şekilde bekliyordu. Kocanın ses 


4 


POSTKOLIK 


çıkarması halinde ikisini de öldüreceğine söylüyordu. Üstelik tecavüz ettikten sonra saatlerce evde vakit geçiriyordu. Hemen her tecavüzden sonra evin mutfağına iniyor ve buzdolabını karıştırıp kendine yemek hazırlıyordu. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, ayrıca suç işlendikten sonra kurbanlarını telefonla arıyor, tehdit ediyor ve korku saçıyordu. 

Suçlarını yoğunluklu olarak üç farklı dönemde işleyen ve bu sayede yakalanamayan Golden State Killer, basın tarafından birden fazla kimlikle adlandırılmış ve uzun yıllar Batı Yakası halkını uykularından etmişti. 1976-1986 yılları arasında gerçekleşen cinayetler önce Kaliforniya eyaletin başkenti Sacramento'da başlamış; daha sonra San Francisco'ya ve eyaletin merkezi ile güneyindeki diğer kentlere yayılmıştı. Halk arasındaki korkunun boyutu öylesine büyüktü ki, silah ve kilit satışları o dönemde adeta rekor kırmıştı! 

Golden State Killer lakabını almadan önce basın organlarında bu sapık katile East Area Rapist, Original Night Stalker, Visalia Ransacker ve Diamond Knot Killer gibi tuhaf lakaplar takılmıştı. Önce sıradan bir hırsız, ardından 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bir seri tecavüzcü olan Golden State Killer, 
1976 yılında ilk kez cinayet işlemiş ve 1986'da 
ortalıktan kaybolmadan önce 12 kişiyi vahşice öldürmüştü. Başta FBI olmak üzere tüm emniyet görevlileri gece gündüz bu adamı aramış, fakat tüm aramalara rağmen -en ufak bir maddi delil bırakmadığından- bulunamamıştı. 
Cinayetleri sonrasında kurbanların nakit para, mücevher ve kimlik kartlarını çalan seri katilin öldürdüğü kız çocukları ile kadınların yaşları 
12 ila 41 arasında değişiyordu. 


KANUNDAN KAÇILMAZ 

Bir kitap, tahmin edemeyeceğiniz kadar çok şey değiştirebilir. Toplumun hafızasını temize çekmek için bazen gazeteciler ve araştırmacı yazarlar, ellerini taşın altına herkesten biraz daha çok koymak zorunda kalırlar. Michelle McNamara'nın da yaptığı tam olarak buydu. 
ABD'nin en çok ilgi gören podcast'lerinden birinin sunucusu olan Michelle, TrueCrimeDiary adlı programında Amerika'da faaliyet gösteren seri katilleri inceliyordu. McNamara'nın ilgisini en çok çeken isim, yakalanamamış olması sebebiyle Golden State Killer'di. 
McNamara'nın programı o kadar popülerdi ki, ünlü ABD'li yayıncı Harper Collins'ten kendisine kitap yazması teklifi geldiğinde hemen kabul etti ve Golden State Killer'ı anlatan “1'1l Be Gone in the Dark: One Woman's Obsessive Search for the Golden State Killer” adlı kitabı kaleme aldı. Bu kitap inanılmaz popüler oldu ve ABD'nin bu sene en çok satan ilk beş kitabı arasına bile girdi. FBI, kitabın popülerliği sayesinde dosyayı ve delilleri mevcut en son teknolojiyi kullanan DNA araştırmalarına tabi tuttu ve ortaya muazzam bir sonuç çıktı! 
Aslında Golden State Killer'in birden fazla suçla ilişkilendirilmeye başlaması ve yakalanmasına uzanan sürecin fitilini yakan şey, elbette gelişen teknoloji olmuştu. Özellikle de DNA analizi alanında yaşanmış olan teknolojik gelişmeler, kapatılan dosyaların yeniden açılmasına ve polisin elindeki bulgular sayesinde pek çok suç dosyasının aynı suçluyla ilişkilendirilmesine neden olmuştu. Fakat DNA veri tabanında katile ilişkin bir kayıt bulunamadığından, istenen sonuç bir türlü alınamıyordu. Ta ki Nisan 2018'e kadar! 


GERÇEK BİR MUCİZE 
2016 yılında raftan indirilerek yeniden açılan 


Golden State Killer davası, Nisan sonunda mucizevi bir tutuklamayla noktalandı. Bu azılı seri katili yakalayan ise GEDmatch isimli bir web sitesi oldu. Bu siteye kişiler genetik bilgilerini girerek, olası uzak akrabalarını bulabilmek için başvuruyordu. Bir akrabası- nın (kuzen) kendi dna'sını siteye girmesiyle ilk kez ilk büyük ipucu elde edildi ve zanlının 1800'lerde yaşamış olan büyük-büyük-büyük dedesiyle ilk eşleşme yapıldı. 

Eşleşmenin ardından FBI, DNA ile ilişkili olabilecek ve günümüze kadar gelen binlerce aile üyesini tek tek inceledi. Sonuçları, yaş ve bölge ile de kısıtlandıran ekibin bulduğu iki kişiden biri olan DeAngelo'nun çöpünden DNA'sına ulaşılınca, 40 küsür yıllık arayış 

da sona ermiş oldu. Eski bir polis memuru olduğu anlaşılan ve daha önce yaptığı basit bir hırsızlık olayından dolayı meslekten atılan Joseph James DeAngelo'nun DNA verileri Golden State Killer vakasındaki pek çok delille örtüşüyordu. FBI'ı elinde zaten Golden State Killer'in kurbanlarından birinin evinde yaptığı araştırmalar sonucunda tam 34 yıllık bir DNA vardı ve bu da DeAngelo ile uyuşunca katil zanlısını evinde kıskıvrak yakaladı! 
Yapılan açıklamaya göre, 72 yaşındaki şüpheli Joseph James DeAngelo, evinde kızına ve torununa yemek yaparken gerçekleşen bir polis baskınıyla tutuklanmıştı. Anlatılanlara göre DeAngelo baskın anında o kadar soğukkanlıymış ki, polise “Ocakta yemeğim var.” bile demekten çekinmemiş! Torunlarıyla emeklilik günlerini yaşarken yakalanan De-Angelo, Vietnam'da savaşmış eski bir Amerikan askeri ve polis memuru çıktı. Polislikten 
1979 senesinde hırsızlık yaptığı için atılmış. 
1979'dan yeniden işe girdiği 1990'a kadar ise ne yaptığı şimdilik bilinmiyor. 1990'dan itibaren ve çalışma hayatının kalanında ise, Save Mart isimli market zincirinin dağıtım merkezinde çalışmış. Yapılan açıklamaya göre üç çocuğu ve pek çok torunu var. 

Golden State Killer'in mahkeme süreci çok yakında başlayacak. Ortada tabii ki cevap bekleyen pek çok soru var. En önemlilerin- den biri de, 1986 yılında suç dalgasının bir anda neden kesildiği. Mahkeme sürecinde, başta bu soru olmak üzere, tüm bu detayları öğrenme fırsatımız da olacak. Bu arada ileriki yıllarda bolca Golden State Killer filmi, dizisi ve belgeseline de hazır olun! 
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LOZAN'A YÜRÜYOR 


Kızı için Moda'dan Lozan'a kadar yürüyen eski turizmci Serkan Raşa'yı yolda yakaladık. Serkan'ın amacı, Lozan'da yaşayan 6 yaşındaki kızı Mae İdil'e ve tüm ebeveynlere unutulmayacak bir mesaj vermek. Yaklaşık dört ay sürecek yolculuğuna 14 Nisan'da başlayan Raşa, projesini Postkolik'e anlattı. 


Kendinden bahseder misin? Ne iş yaparsın? 
1977, İstanbul doğumluyum. Bırakana veya ara verene kadar turizm sektöründe üst düzey yöneticiydim. Yeni insanlar tanımayı ve yeni yerler keşfetmeyi seven birisiyim. 


Maceraperest, gezgin ve özgür bir ruhum var. 


17 yaşından beri yalnız ya da arkadaşlarımla 
seyahat ediyorum. Dünyanın her kıtasında pek çok ülkeyi dolaştım. Şu an İstanbul'da yaşıyorum. Altı yaşında bir kız babasıyım. 


Kızın için Moda'dan Lozan'a yürüyorsun. 
Neye dikkat çekmek istiyorsun tam olarak? 
Ne görüyorsun etrafta? 

Kafamı hep aynı soru kurcalıyordu: Ebeveynler, çocuklarıyla yeterince kaliteli vakit geçiriyorlar mı? Geçiren birçok arkadaşım var ama daha fazlası geçirmiyor. 
Dünyanın farklı yerlerinde birçok insanla oturup kalkma fırsatı yakalamış biriyim. 
Mesleğim gereği de bol bol gözlem yapıyorum. Yaptığım gözlemler sonucunda birçok ebeveynin çocuklarıyla yeterince kaliteli vakit geçirmediğini gördüm. Hayat 


mücadelesi bunda etken tabii ki ama ne olursa olsun, bu bir mazeret olamaz. 


Yola çıkma nedenin bir şeylerden eksik kaldığını düşünüp bir “açık kapatma” 

aksiyonu mu? 

Bu yürüyüşün üç amacı var: İlki, kızıma bir mesaj vermek. Diğeri, (genel anlamda) çocuk sahibi olan insanlarda bir farkındalık yaratmak. İletişimin son derece azaldığı, hayatların gittikçe mekanikleştiği bir zamanda yaşıyoruz. 
Bundan da en büyük zararı çocuklarımız görüyor ne yazık ki. Bir diğeri de tabii ki, kendi iç dünyama yolculuk yapmak. Kendimi daha iyi tanıyıp kendime daha çok yaklaşıyorum. 
Aslında bir çeşit meditasyon benim için. 


Peki neden yürümek? 

A) En iyi yaptığım şey. 

B) Göbek yaptım! 

C) Başka türlü ses getiremezdim. 

Tabii ki A şıkkı! Konuşmadan önce yürümeye başladım. :) 40 senelik bir egzersiz ve tecrübe var ortada. 


b Something 
Your Childret 


6 yaşındaki kızına bu durumu nasıl anlattın 
peki? Tepkisi ne oldu? 

“Baba niye uçakla gelmiyorsun dedi. 
İleride anlayacaktır ve ben de anladığı gün hedefime ulaşmış olacağım. 


Kızına vermek istediğin mesaj nedir? 
Hayallerinin peşinden koşmaktan korkmasın. 
Karar alıp, hedeflerine doğru cesurca ilerlesin. İlk adımı atmak her zaman çok önemli. 


Projeni ne kadarlık bir sürede hazırladın? 
Aralık ortası bir gece, sabaha karşı, saat üçte aklıma geldi. Yarım saat içinde her şeyi kafamda oturmuştum. Dört ayda yapmam gereken, günlük antrenmanlara devam etmekti. Toplamda 2000 km'ye yakın yol yaptım ve yola çıkmayı bekledim. 


Yola ne zaman çıktın? 

14 Nisan'da... Bana 20 senelik bir arkadaşım eşlik edecek: Adem Özelma. Onun da Fransa'da yaşayan bir oğlu var. Projeyi ona anlattığımda kendisiyle özdeşleştirdi ve benimle gelmek istedi. 


Toplamda dört ay sürecek olan bir yolculuktan bahsediyorsun. Yolda başına gelebilecek her şeyi düşündün mü? Gideceğin yollarla ilgili ne kadar bilgi sahibisin? 
Evet; üç buçuk - dört ay diye tahmin ediyorum. Bizi durduracak bir şey olmazsa... Yolda başıma gelebilecek her şeyi düşünmem imkansız. Bir de aslına bakarsan, bu bilinmezlik” durumu da beni çekiyor; çok bilgim yok geçeceğim güzergahla ilgili ama dünyanın birçok farklı ülkesini, şehrini, kasabasını ve köyünü gördüm; yardımı dokunacaktır. 


Günde ne kadar yürüyorsun? Ne zaman nerede olacağına dair bir planın var mı? 
Günde ortalama 40-50 km arasında bir mesafe katediyoruz. Bu ay sonu Karadağ'da olacağız. Üç dört gün ara verip vücudumuzu dinlendireceğiz. Ardında Haziran'ın 6'sı ya da 7'si gibi yeniden yola çıkacağız. Bazen planlar günlük olarak değişiyor. Vücudumuzu dinliyoruz. İlk yaptığım planın şimdilik iki hafta gerisindeyiz ama Karadağ'dan sonra bir hafta gerisinde olacağız. Yorgunluk sinyal vermeye başladı tabii. 


Bunu senden önce deneyen olmuş mu? 
Neler gelmiş başına? 

Bu amaçla yapan var mı, bilmiyorum ama uzun yürüyüş yapan birçok kişi var tabii ki. 


Çevren, ailen ne düşünüyor projenle ilgili? 
Herkes çok destek oldu. 


Seninle gelmek isteyenler oldu mu? 
Yurtdışından ve yurtiçinden güzergahın bazı etaplarına, iki - üç günlüğüne katılmak istediklerini söyleyenler oldu. Ne kadar ciddiler, göreceğiz. :) 
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KEATON ONDA RGEN STEENBURGEN 


KitapKulübü 


Book Club 


Henüz Yaşanmamış Bölüm Her Zaman En İyi Bölümdür 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BABALAR GÜNÜ 


KRAMPONLARI 
BABALARINDAN 


Hazır Dünya Kupası ve Babalar Günü aynı ay içindeyken; biz de bu fırsattan istifade futbol efsanelerinin aktif futbol yaşantısı devam 


eden oğullarını sayfalarımıza konuk ettik. Postkolik olarak tüm 


ABN'AMRO 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babaların bu özel gününü kutlarız. 


ENZO ZIDANE 

İnsanın babası tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olunca, onun kramponlarını takip etmek ister istemez zorlaşıyor! Üstüne bir de babanızın hem genç takımda hem de profesyonel yaşamınızda antrenörünüz olduğunu hayal edin. Baskıyı hissettiniz mi? Peki Zinedine Zidane'ı anlatmamıza gerek var mı? Futbolda hem kulüpler hem de milli takımlar statüsünde kazanılabilecek tüm ödülleri kazanmış olağanüstü bir sporcudan bahsediyoruz. 
23 yaşındaki Enzo, babası kadar yetenekli değil; ama yine de umut vaat ettiğini söylememiz gerekiyor. Real Madrid'in altyapısında yetiştikten sonra A takımda şansını deneyen ve sonra da Alaves'e transfer olan genç Zidane, şu sıralar İsviçre liginde Lausanne-Sport forması giyiyor. 


JUSTIN KLUIVERT 

Patrick Kluivert, 90'lı yıllarda Ajax'ın bugün halen Altın Jenerasyon olarak anılan kadrosunun en önemli parçasıydı. 
Oğul Justin'in de babasından aşağı kalır yanı yok. Baba Kulivert, hem Hollanda hem de İspanya liglerinde defalarca kez şampiyonluk yaşamış; Ajax ve Barcelona formalarıyla Şampiyonlar Ligi kupasını birden fazla defa kaldırmış müthiş bir futbolcuydu. 19 yaşındaki Justin, Avrupa'da kupa kaldırmaya takımı Ajax'la bir 

hayli yaklaşsa da UEFA kupası finalinde Manchester United'a yenilince, o sevinç şimdilik başka bahara kalmış durumda. 


Zinedine ve Enzo Zidane 
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Ajax hocasının sürpriz silahı olan Justin, özellikle de kanatlardan yaptığı bindirmelerle rakiplerinin korkulu rüyası durumunda. 
Geçtiğimiz Mart ilk kez Hollanda milli takımı formasını da giyen Justin Kluivert'in adını uzun yıllar duyacağız. 


TIMOTHY WEAH 
Yeşil sahaların efsane isimlerinden George Weah, artık Liberya Cumhurbaşkanı. Onun bugün bir siyaset adamı olarak bambaşka bir kimliği var; ancak henüz 18'inde olan oğlu Timothy Weah için başlangıç düdüğü yeni çalındı! George Weah, Fransa, İtalya ve İngiltere liglerinde şampiyonluk yaşamış efsane bir isim. Paris Saint-Germain, AC Milan, Chelsea ve Manchester City gibi dünyaca 


/ 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ünlü kulüplerin formasını terletmiş olan baba Weah'ın oğlu da yeşil sahaların gediklilerinden olmaya aday. Timothy de babası gibi forvet mevkiinde oynuyor ve Paris Saint-Germain altyapısından A takıma flaş bir geçiş yaptı bile! Timothy Weah'ın UEFA gençler ligi turnuva finalinde Ludogorest'e karşı hat-trick yaptığı maç, bugün halen altyapı futbol çevrelerinde bir efsane gibi anlatılıyor. 
Doğum yeri New York olan Timothy'nin milli takım seçimi ise ABD'den yana oldu. 
ABD milli takımının U17 klasmanında 14 
resmi maça çıkan Timothy Weah, ABD milli takımı formasıyla ilk maçını geride bıraktığının da altını çizelim. 


Timothy Weah 
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Cesare Maldini 


POSTKOLIK 


RIVALDINHO 

Rivaldinho'nun babasından aldığı en büyük özelliği, ne tekniği ne de sürati. 23 yaşındaki Rivaldinho, babasının jeneriklere girecek muazzam gollerinden atma hevesini direkt olarak miras almış diyebiliriz. Rivaldo'nun Barcelona formasıyla Valencia'ya ceza sahasının köşesinden attığı rövaşata golü halen tüm zamanların en iyi gollerinden biriyken; Rivaldinho'nun da babasına öykünmesini biz doğal karşılıyoruz. Genç forvetin geçtiğimiz sene Dinamo Bükreş formasıyla Athletic Club ağlarına 30 metreden yolladığı füze, kendisini seyreden babasının bile ağzını açık bırakmıştı! Rivaldinho, şu sıralarda Bulgaristan liginde Levski Sofya formasını giyiyor. 


CHRISTIAN MALDINI 

Aile içerisinde bir tek babasıyla yarışta olanlar şanslı; zira Christian Maldini hem babasının hem de dedesinin efsane statüsündeki kariyerlerinin gölgesinde kendini göstermek için çaba sarf ediyor. Bu genç yeteneğin 

işi belki de listemizdeki tüm oyunculardan daha zor! Gerçi Christian'ın bir suçu yok, dedesi Cesare Maldini futbol tarihinin en önemli oyuncularından biriydi. Babası Paolo ise hem yakışıklılığı hem de futbol becerileri sayesinde adı futbolla her daim aynı cümle- de anılacak olan isimlerden! Christian, belki de sırf bu baskı yüzünden henüz istediği kariyer formunu tutturabilmiş değil. Babası ve dedesinin AC Milan müzesinde kendilerine ait bölümler varken; Christian altyapı yılları sonrasında AC Milan'dan ayrıldı ve Reggiana, Hamrun Spartans ve Pro Sesto gibi alt lig takımlarında top koşturdu. Serie A'da henüz maça çıkamamış olan genç oyuncu, şu sıralar Racing Fondi formasını giyiyor. 
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Paolo Maldini (o Christian Maldini 


IANIS HAGI 

Herkesin babasının bir adı vardır; ancak bazı babaların lakabı vardır. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, Karpatlar'ın Maradonası dendiğinde akla gelecek olan isim Gheorghe Hagi'dir! 
lanis Hagi'nin efsanenin soyadını taşıma- yı başarıp başaramayacağını ise zaman 
gösterecek. Amerika'da düzenlenen 94 
Dünya Kupası'nda baba Hagi'nin gösterdiği performans ve attığı goller Romanya'yı ilk kez dünya kupasısında çeyrek finaline taşımıştı! Barcelona da dahil olmak üzere pek çok kulüpte oynayan Hagi'nin gönlümüzdeki yerini silinmez harflerle kazıyansa, Galatasaray formasıyla imza attığı başarılar oldu. Profesyonel futbol kariyerine babasının çalıştırdığı Viitorul Constanta formasıyla başlayan lanis, Fiorentina formasıyla kısa süren bir İtalya macerası yaşadıktan sonra futbola başladığı kulübe geri döndü. 
2018'e fişek gibi başlayan lanis, şimdiden ligde 6 gol atmış durumda! 


GIOVANNI SIMEONE 

Listemizde şu ana kadar pek çok genç yeteneğin kariyerlerine odaklandık; ancak Giovanni Simeone aralarında uzak ara en başarılı olanı! Babası Diego'nun “top geçer adam geçmez” felsefesine tam zıt kutupta seyreden yeteneğiyle başarılı bir forvet olarak Fiorentina'da görev yapan genç Giovanni'yi izlemek büyük keyif. Riverpla- te, Banfield ve Genoa'da birbirinden gollü sezonlar geçirdikten sonra Serie A'da 

top koşturmaya başlayan genç Simeone, Fiorentina formasıyla da takımdaki ilk senesinde 12 golü rakip ağlara yolladı! 
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Gheorghe'Ve lanis Hagi 


Giovanni'nin en büyük hayali Arjantin milli takımıyla Dünya Kupası kazanmak ve bir gün babasının yönetiminde çalışmakmış. Bu performansla devam ederse Diego, genç Giovanni'yi Atletico Madrid renklerine bağlar! 


GEORGE HIRST 

İngiltere Premiere League'de David Hirst dendi mi şöyle bir durulur; eğer giyiliyorsa ceketin önü iliklenir. Tamı tamına 294 kez Sheffield Wednesday forması giymiş olan ve bu formayla toplam 106 gol kaydeden David Hirst, kelimenin tam anlamıyla bir Hillsborough efsanesidir. David Hirst, kömür madenleri, pub'lar ve futboldan başka pek bir özelliği olmayan Sheffield için adeta bir süper kahramandır. Genç yetenek George Hirst ise babasının yüzünü kara çıkarmayacağa benziyor. Adını ilk kez İngiltere U20 milli takımıyla kazandığı Toulon Turnuvası'nda duyurmayı başaran George Hirst, Premiere League scout ekiplerini kısa sürede peşine düşürdü. Babasının izinden gitmeyi seçen George, henüz 17 yaşındayken Sheffield Wednesday ile kontrat imzaladı. 


David Hirst 


George Hirst 


erseri genç ile komşu kızının aşkı, 

bugün halen film ve dizilerde karşımıza çıkan bir konsept. Belalı gençlere aşık olan güzel kızların hikayeleri genelde kötü sonuçlansa da, 40. yaşını kutlamakta olan Grease'in dünyasında bu zıt kutupların çekimi pamuk şeker pembeliğinde ve milkshake tadında bir hikayeye dönüşmüştü. 
T-Birds'ün mavi gözlü yakışıklı lideri Danny Zuko ve Pink Ladies'in sarışın güzeli Sandy Olsson, bizi 40 yıldır büyülemeye devam ediyorlar. Sadece onlar mı? Danny'nin eski sevgilisi Betty Rizzo, Danny'nin kankası Kenickie, T-Birds'ün çılgın üçlüsü Doody, Sonny ve Putzie, Pink Ladies'in fettan güzelleri Frency, Jan ve Mart Maraschino'nun her birinde yıllar içerisinde kendimizden pek çok parça bulduk. 
Peki ya o şarkılara ne demeli? Grease soundtrack'inin tüm zamanların en çok satan sinema müzikleri arasında yer alması tesadüf değil. You're The One That | Want, Sandy, Blue Moon, Tears on My Pillow ve Summer Nights'ın da aralarında bulunduğu 

25 şarkılık bu şaheseri, 
ezbere söyleyebildiğimiz için kendimizle ve Grease sevgimizle gurur duyuyoruz! Şimdi biraz da Grease'in is 40. yılına özel sürp- 
| rizli kutlamalara 
odaklanalım. 


POSTKOLIK 


len biri olan Grease, içinde bulunduğumuz ay müzikalinden sinemaya uyarlanan film, rihine adını altın harflerle yazdırdı. 


Geçtiğimiz ay düzenlenen Cannes film festivalinde sürpriz bir Grease buluşması yaşandı. 
Yeni filmi Gotti'nin prömiyer ve tanıtımı için Cannes'da bulunan John Travolta, Paramount Pictures'ın organize ettiği etkinlikte Grease'in 40. yıl kutlamasını sürpriz bir organizasyonla gerçekleştirdi. Gecede Travolta ve Grease filminin yönetmeni Randal Klasiser hazır bulundular. Cannes film festivali kapsamında, Cannes plajının bir bölümüne kurulan açık hava film gösterimi organizasyonu olarak dikkat çeken Cinema du Plage'a 16 Mayıs gecesi katılım gösteren seyirciler sadece Grease filmini izlemeyi bekliyorlardı; ancak filmin başrolü ve yönetmeniyle karşılaştıklarında tam bir şok yaşadılar. Filmin gösteriminden önce, Travolta ve Klesier kısa birer konuşma yapıp ardından halkın arasında yerlerini aldılar ve filmi Cannes seyircisiyle birlikte plajda patlamış mısır yiyerek seyrettiler. 
Gözler ister istemez Olivia Newton-John'u 

da aradı ama güzel yıldız işlerinin yoğunluğu sebebiyle geceye katılamadı. Fakat tüm ekibin bir arada olacağı bir 40. yıl etkinliğinin düzenleneceği de kulağımıza gelen dedikodular arasında. 


Bu arada özellikle de evde film koleksiyonu yapanlara bir müjde verelim; Paramount, siz bu satırları okurken Grease'in 40. yıla özel blu-ray setlerini piyasaya sürmüş olacak. 
Film, bu özel versiyon sebebiyle orijinal negatiflerinin son teknolojiyle restore edilmesi sayesinde ilk kez 4K çözünürlükte seyircisiyle buluşacak. Grease'in 4K versiyonunda sadece filmin görüntüsü değil, sesleri de tamamen yeniden misklenmiş ve 7.1 formatta çalınacak hale getirilmiş. Dolby Atmos teknolojisini kullanan yeni soundtrack, bugüne dek dinlemediğiniz berraklıkta bir Grease deneyimi sunacak. Özel basım Blu-ray setleri ise Grease filminin geçtiği Rydell High School'un mezuniyet yıllıkları şeklinde tasarlanmış. Bu setler 


üç Blu-ray diski barındırıyor ve bugüne dek Grease hakkında çekilmiş eski ve yeni pek çok belgesel, kamera arkası görüntüsü ve oyuncu röportajlarını içeriğinde saklıyor. 
Bir film koleksiyoncusu değilseniz bile bu Grease Blu-ray setlerinden birini bizce edinmelisiniz. 

Bu arada ABD ve İngiltere'de 40. yıla özel olarak Grease Sing Along gösterimlerinin düzenleneceğini de söyleyelim. Grease filminin 4K versiyonuyla sinema salonlarında vizyona sokulacağı bu gösterimlerin en önemli özelliği ise, filmin şarkılarının seyirciler tarafından hep bir ağızdan koro halde söylenecek olması. Gerçek bir Grease deneyimi de zaten ancak böyle yaşanırdı diye düşünüyoruz. Maalesef ülkemizde böyle bir gösterimin yapılacağına dair bir emare bulunmuyor. Yine de enseyi karartmaya gerek yok; milkshake'lerinizi sipariş edin, patlamış mısırlarınızı söyleyin ve her nerede izlemek isterseniz orada Grease'in 
40. yaş gününü doya doya kutlayın. Böyle müzikal fenomenler 40 yılda bir gelir! 
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29 Haziran — 6 Temmuz 


Premium otomobil pazarına bu ay yepyeni bir oyuncu katılıyor. DS Automobiles”ın sıfırdan geliştirilen ilk ürünü olan ve üstündeki perdeyi ilk kez geçtiğimiz yıl gerçekleşen 
Cenevre Otomobil Fuarı'nda açan DS 7 
Crossback, 26 Haziran'da Türkiye'de satışa sunuluyor. Fransız PSA grubu çatısı altında üretilen DS 7 Crossback, kompakt SUV sınıfında Audi 05, BMW X3 ve Mercedes GLC gibi güçlü Alman modelleriyle yarışacak ve bu zorlu pazardan pay almaya çalışacak. 
Premium otomobil pazarına yepyeni bir soluk getirmesi beklenen DS7 Crossback, baştan aşağı DS tarafından tasarlanan ilk model olarak dikkat çekiyor. 

Sahiplerinin kendisini özel hissetmesi için her türlü detayın en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü DS7 Crossback, sadece DS Store adı verilen showrom'larda satışa sunulacak. Fakat DS araçları sadece showroom'larla sınırlı olmayan, aynı zamanda dijital olarak müşterilere ulaşmayı hedefleyen sanal gerçeklikle modellerini oluşturabilecekleri, yenilikçi, bir yöntem aracılığıyla da müşterilere tanıtılacak. Bu amaçla İstanbul'da 
26 Haziran'da ilk DS Store'un açılacağını 
da söyleyelim. İstanbul, dünya genelinde 
200 satış noktası açmayı hedefleyen DS 
Automobiles'ın 86. satış noktası olacak. 

DS 7 Crossback, Türkiye pazarına ilk olarak 1,6 litre hacimli turbo benzinli motor seçeneğiyle gelecek. 225 HP güç üreten ve yüksek performansı düşük yakıt tüketimi 
değerleriyle aynı potada eriten motor, 100 


km'de sadece 5,9 litre ile yol almasına imkan tanıyor. Aracın fiyatı, 26 Haziran'daki DS Store açılışında lanse edilecek. 


DS7 Crossback, stil, konfor ve teknoloji bakımından da yeni ufuklara yelken açıyor. Deri ve benzeri narin malzemelerin büyük bir özenle işlendiği DS 7 Crossback, Fransız mükemmeliyetçiliğini gözler önüne seriyor. Söz konusu bu yaklaşım Paris bölgesinde geliştirilen, Belcnhamp'da tamamlanan ve Douvrin'de üretilen PureTech 225 gibi mükemmel motorlarla benzersiz bir sürüş deneyimini beraberinde getiriyor. PureTech 225; sürekli değişken emme supapları, değişken oranlı emme ve egzoz supap zamanlaması, twinscroll turbo, intercooler, 200 bar ile çalışan direkt enjeksiyon sistemi, benzin partikül filtresi, start&stop ve benzeri sistemlerle modern motor teknolojisi- nin gelmiş olduğu en son noktayı temsil ediyor. 
PureTech 225 motorla uyum içerisinde çalışan yeni EAT8, sekiz kademeli otomatik şanzıman yakıt tüketiminin düşürülmesinde önemli bir rol üstleniyor. Sekiz adet kademe ve hızlı vites değişimleri, hızlı tepkisi sayesinde ister ekonomi, ister performans için uygun motor devrinde sürüş sağlıyor. Verimlilik konusunda optimize edilen şanzıman Eko modu ile süzülme fonksiyonu kullanıma sunuyor. Süzülme fonksiyonunda sistem 20 km/s ile 130 km/s arasındaki hızlarda sürücünün ayağını gazdan çekmesiyle şanzımanı boşa çıkartıyor. 

DS 7 Crossback'in yaşam alanı şekillendirilirken sürüş konforunu en üst seviyeye çıkartmak için çok büyük özen gösterilmiş. Projeden 


sorumlu müşteriler iç mekanı şekillendirirken; ev konforu, geniş yaşama alanı, kullanıcı dostu, sessiz ve en üst seviyede bağlanabilirlik gibi müşterilerin her geçen gün artan talebini dikkate almış. Yapılan açıklamalara göre tasarımcılara verilen görev gayet netmiş: Otomobilin dış tasarım stili, gövde orantıları ve yaşama alanı arasında ideal dengeyi tesis etmek. Otomobilin boyutu belirlenirken DS 7 Crossback'in hibrit versiyon olan E-Tense'in teknik donanımları da dikkate alımış. Zira hibrit sistemin yaşama alanını daraltmaması gerekiyordu. Sınıf ortalamasının 4,45 metre olduğu göz önüne alındığında DS 

7 Crossback, 4,57 metre ile ortalamanın biraz 
üzerinde kalıyor. Böylece özellikle arka koltuk yolcuları olmak üzere geniş ve ferah bir yaşam alanı sunulurken, 555 litre ile son derece büyük bir bagaj da beraberinde geliyor. 

DS 7 Crossback'in CK'in en dikkat çeken özeliklerinden birisi de iç tasarımı. Tüm donanım paketlerinde sunulan anahtarsız çalıştırma özelliği kullanım konforunu destekliyor. Sürüş keyfini desteklemek üzere çapı büyük bir özenle ayarlanmış olan ve ele iyi oturan direksiyon simidi ile gelişmiş bir direksiyon sistemi devreye giriyor. Direksiyon sistemi sürücüye 'normal' dışında daha dinamik sürüşleri desteklemek için “sport” olmak üzere iki farklı sürüş modu tercihi sunuyor. Daha sportif ve dinamik bir sürüş hissi vermek üzere direksiyon simidinin çapı ortalamadan daha küçük tasarlanmış durumda. Her detayına fazlasıyla dikkat edilen DS 7 Crossback, ses sistemiyle de dikkat çekiyor. Fransız lüks ses sistemleri üreticisi Focal ile çalışılmış ve araçta enfes bir ses kalitesi yakalanabilmek için 
14 hoparlörlü Focal Electra sistemi kullanılmış. 
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Hyundai, 2001'de Avrupa'da piyasaya sunduğu Santa Fe modeliyle ilk kez SUV pazarına giriş yapmış ve 16 yıllık süre içerisinde model gamına eklenen diğer ürünlerle de çıkışını sürekli olarak sürdürmüştü. 
Hyundai, Avrupa'da 2 milyona yakın SUV satarak önemli bir başarı elde ederken aynı zamanda SUV segmentinde de en fazla ürünü olan bir marka haline geldi. Tüm bu başarılarını şimdi yepyeni bir SUV modeliyle sürdürmek isteyen Hyundai, ürün gamını KONA ile zenginleştirdi. Santa Fe ve Tucson modellerinin yanı sıra, kompakt özellikleri ve pratik yapısıyla öne çıkan KONA, B-SUV segmentinde yer alarak markanın satışlarına ve imajına katkıda bulunacak. 

Hyundai'nin yeni aile kimliği olan basamaklı tip ızgarayı benimseyen KONA'nın ön yüzü oldukça etkileyici ve güçlü. Çoklu ön far grubu ve LED gündüz sürüş farları ön bölümdeki görsel etkiyi artırıyor. Çoklu Ön Far Grubu, zarif ve keskin şekillerle kendinden emin bir duruş sergilerken aynı zamanda araca yenilikçi bir görünüm kazandırıyor. 
Cesur ön ve arka tasarımı sayesinde otomobil, beklenilenden daha geniş bir duruş sergiliyor. Tamamen yeni olan KONA'nın tasarımı, sıra dışı ve kaslı hatlardan oluşuyor. 
Geniş duruşu desteklemek adına üstündeki farklı kontrastlı çamurluk dizaynıyla karakterize edilen KONA, şık tavan barlarıyla da sportif ve maceracı ruhunu zirveye taşıyor. 
Aracın arka kısmındaki spoylerde yer alan LED arka lambası da görsel olarak tasarıma yardımcı oluyor. 

Hyundai KONA, 4.165 mm uzunluğa, 1.800 
mm genişliğe ve 1.565 mm yüksekliğe (tavan barları dahil) sahip. Kaslı görüntüsünü 
18 inçlik jantlarla destekleyen KONA'nın siyah renk tavanı ve 9 farklı dış renk seçeneği bulunuyor. İç mekandaysa zarif ve kaliteli bir his veren gösterge paneli dikkat çekiyor. 
Bu göstergenin üstünde pürüzsüz yüzeyler bulunurken, boyalı parçalar da teknolojik ve konforlu karakteri temsil ediyor. 


YENİ VOLVO XC40 


I YUKARI ÇIKARDI 


Bodrum'da yapılan basın toplantısında konuşan Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, KONA'nın Türkiye'deki satış hedefi- nin 3000 adet olduğunu vurgularken aynı zamanda en çok tercih edilen ve arzulanan bir SUV modeli olmasını ümit ediyoruz dedi. 
KONA, Türkiye'de 3 farklı donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. Modelin giriş seviyesi 
olan 1.0 litre 120 beygirlik T-GDI motor, 6 
ileri manuel ve 4x2 çekiş sistemiyle öne çıkıyor. Sadece Style donanım seviyesiyle satışa sunulan aracın fiyatı 99.900 TL. Daha fazla donanım isteyenler ise 1.6 litrelik T-GDI motoru ve 177 beygirin keyfini bir arada alırken aynı zamanda 7 ileri DCT şanzıman ve 4x4 çekiş sisteminin ayrıcalığını da yaşamış oluyorlar. Elite donanım seviyesi 130.000 TL'lik bir etikete sahipken güvenlik donanımlarıyla daha da zenginleştirilen Elite Smart ise 139.000 TL'ye satılıyor. Hyundai, KONA'da sunduğu çift renk kombinasyonu (siyah tavan rengi) için de 1.200 TL opsiyon bedeli sunuyor. 


Volvo Cars, yeni kompakt otomobil platformu CMA)yı ilk kez kullandığı Yeni Volvo XC40'ın Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. İskandinav tasarımını bir başka boyuta taşıyan Volvo XC40, yeni ön ızgara ve Thor'un çekicinin yeni 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yorumu gibi detaylarla XC90 ve XC60 modellerinin küçük kardeşinden çok kuzeni olarak ailedeki yerini alıyor. Yere sağlam basan duruşu ve modem çizgiler taşıyan tasarımıyla dünyaya gerçek bir SUV olduğunu söyleyen Yeni Volvo XC40, 1658 mm yüksekliği ve en geniş yerinde 1863 mm ölçüleriyle sınıfındaki en yüksek ve geniş araç. Yüksekliği ve genişliğine rağmen şehre uygun kompakt bir uzunluğa ve dingil mesafesine sahip. 

XC40 teknoloji alanında, yeni 90 ve 60 

serisi otomobillerde yer alan ödüllü güvenlik, bağlantı ve eğlence-bilgilendirme teknolojilerini kompakt SUV segmentine de getiriyor. 
Pazardaki en donanımlı kompakt premium SUV olan Yeni XC40'da yer alan güvenlik 

ve sürücü yardım özellikleri arasında Volvo Cars'ın Pilot Assist Sistemi, City Safety, Yoldan Çıkma Önleme ve Engelleme, fren desteği ile Kavşak Uyarısı ve sürücülerin 

dar park alanlarında manevra yapmalarını kolaylaştıran 360 derece kamera özelliği yer alıyor. Tüm güvenlik sistemleri, kullanıcıların Volvo'dan bekledikleri yüksek güvenlik seviyesini ve daha da fazlasını sunmak üzere ahenk içinde birlikte çalışıyorlar. 


BU KANAL, SÜPER 
KAHRAMANLARA AİT 


Warner Bros, geçtiğimiz ay sürpriz bir atılım yaptı ve DC Universe adıyla devasa bir multimedya platformu kuracağını açıkladı. Heyecanla beklenen bu projenin ilk detaylarını sizler için derledik. 
Şu kadarını söyleyelim; bu dizileri kaleme alırken bile heyecanımız tavan yaptı! 


C Universe, tıpkı Amazon Prime, Netflix DE da HULU gibi bir çevrimiçi seyir 

habitatı olacak. Bundan fazlasını da barındıracağı iddia edilen servisin, ayrıca dijital çizgi roman okuma imkanı da sunması bekleniyor. Dedikoduları 2017 Nisan ayında kulağımıza çalınan bu devasa dijital platform, nihayet geçtiğimiz ay resmi olarak açılışını duyurdu. DC Universe'ün dijital kütüphanesinde bugüne dek yayımlanmış olan ve DC kahramanlarının rol aldığı tüm dizi ve filmleri barındırması bekleniyor; ancak bizi esas heyecanlandıran bu kanala özel olarak geliştirilmeye başlayan projeler. Birbirinden farklı DC süper kahramanlarına odaklanan bu yapımların her birine dair detaylı bilgi henüz ortalıkta olmasa da; bildiklerimiz heyecanlanmamıza yetti de arttı bile! Yıl bitmeden yayın hayatına başlaması beklenen DC Universe'e özel olarak çekilen programlar ise şöyle: 


TITANS 

Titans, DC Universe ekranında izleyeceğimiz yapımlar arasında prodüksiyonu en ileri noktada olan ve dolayısıyla hakkında en çok bilgimiz olan dizi. Titans, bir grup genç süper kahramanın bir araya gelmesinden oluşan bir süper kahramanlar ekibi. Titans'ın liderliğini 


Batman'in eski çırağı Robin üstleniyor. Robin kimliğini geride bırakıp rüştünü ispatlamanın peşine düşen Dick Grayson, kendisi gibi özel güçlere sahip genç süper kahramanlarla bir araya gelerek “ihtiyarlara” gözdağı vermeye hazırlanıyor. Ekipte en dikkat çeken karakterlerden birisi Starfire lakabını kullanan Koriand'r olacak. Starfire, aslına bakarsanız bir uzaylı. Gezegeninden 

kaçan ve dünyaya geldiğinde özel 

güçleri sayesinde bir anda göze 

batan bu aristokrat uzaylı ile Dick 

Grayson arasında bir yakınlaşma 

olmasını bekliyoruz. 

Raven, dizide ek bir 

diğer eksantrik karakteri olacak. Büyülü 

güçlere sahip olan 

ve özellikle de 

karşısındakinin 

düşüncelerini 

istediği gibi manipüle edebilen 

Raven, lanetli 

bir iblisin kızı 

olarak dünyaya gelmiş! 


Sıradaki karakterimizle devam edelim; zira Beast Boy oldukça fazla hayran edinme potansiyeline sahip bir karakter. Bir hayli çenebaz olan ve istediği hayvanın şekline bürünüp özelliklerini kullanabilen bu karakterin Titans'dan az sonra bahsedeceğimiz Doom Patrol'e transferi eğer çizgi romanlardaki gibi gerçekleşirse, bu dizi fenomen olur. 
Demedi demeyin! Bu karakterlerin dışında Hawk, Dove ve Doom Patrol'de izleyeceğimiz sürpriz isimlerin de katılımıyla Titans çok ses getireceğe benziyor. 

Dizinin arkasında oldukça sağlam bir yapımcı üçlüsü bulunuyor. Titans, Oscar ödüllü senarist Akiva Goldsman (A Beautiful Mind), DC çizgi romanlarının kreatif direktörü Geoff Johns ve son dönemin DC Comics çıkışlı pek çok dizisinde kalem oynatan senarist Greg Berlanti'ye emanet. Böyle iddialı bir projeden umutlanmamak elde değil doğrusu! Titans'ın DC Universe dijital platformunun açılış dizisi 
olacağı da açıklandı. Şimdilik ilk sezonun 9 
bölüm süreceği biliniyor ancak bu rakam henüz kesinleşmiş değil, azalmaz ancak artabilir! 


SWAMP THING 

Swamp Thing, yıllardır yeniden beyazperde- ye uyarlanacağına dair dedikoduları çıkan DC çizgi roman karakterlerinden. Bu karaktere dair kulağımıza gelen son dedikodu Guillermo del Toro'nun çekmesi planlanan Justice League Dark filminin kadrosuna dahil edileceği yönündeydi. Fakat DC Universe'ün duyurulduğu gün geleceği ilan edilen Swamp Thing dizisi, bünyemizde önce şaşkınlık, sonra heyecan, ardından da merak duyguları uyandırdı. Projenin detayları açığa çıktıkça tüm bu duyguların yerini müthiş bir sevinç ve sabırsızlık aldı; zira Swamp Thing'in ardında muazzam bir ekip var! 

Swamp Thing'in yapımcılığını Atomic Monster firması üstlenmiş. Bu firma, 2000'lerde Hollywood'u kendine hayran bırakan James Wan'a ait. James Wan, şu sıralar bir başka DC Comics süper kahramanı olan Aguaman'in sinema filmini tamamlamakla uğraşıyor. Kendisi Saw (Testere), Insidious ve Conjuring gibi korkunç atmosfere sahip serilerin yaratıcısı! 
Üstelik Fast & Furious filmlerinden birini yönetmişliği de var! James Wan gibi bir gücü arkasına alan Swamp Thing'in sırtı kolay yere gelmez, ne de olsa Swamp Thing de diğer 


DC Comics karakterleriyle kıyaslandığında oldukça ürkütücü atmosfere sahip maceralar yaşayan bir karakter. 

Bu arada dizinin yapım ve senaryo ekibinde iki süper isim daha var. Bu isimlerden ilki Mark Verheiden; kendisini Battlestar Galactica, Constantine ve Ash vs. Evil Dead gibi iddialı yapımlardan tanıyoruz. Gary Dauberman ise, 2017 yılına damga vuran iki korku filminin senaristi. Stephen King uyarlaması olan IT ve Annabelle: Creation onun kaleminden çıkan ve izleyeni tir tir titreten yapımlardı. Bu ekibi bir arada göründe insan tek bir şeyden emin oluyor; Swamp Thing aklımızı alacak! 

Biraz da dizinin konusundan bahsedelim, ne dersiniz? Doktor Abby Arcane, uzun yıllar yurt dışında salgın hastalıklar konusunda araştırmalar yapar ve bu alanda dünyada önemli hekimler arasında adı anılmaya başlar. Doğduğu şehir olan Lousiana'da bir bataklıktan yayılan, kaynağı belirlenemeyen salgın hastalığın haberini alır almaz doğduğu topraklara geri döner. Bataklığı araştırırken tanıştığı biyolog Alec Holland'la arasında kısa sürede alevlenen aşk, Holland'ın trajik ölümüyle noktalanır. Abby, bu olayın şokunu atlatamadan bataklık ona çok büyük bir sürpriz yapacak ve hayatının aşkını hiç ummadığı bir biçimde kendisine geri verecektir! Swamp Thing, daha önce korku sinemasının en büyük dehalarından biri olarak kabul edilen Wes Craven (Nightmare on Elm Street, Scream) tarafından sinemaya uyarlanmıştı. Sonradan korkunç bir devam filmi, kült bir televizyon dizisi ve sadece tek sezon süren çizgi dizi versiyonlarıyla Swamp Thing'i izlemiş olsak da, 90'lardan beri kendisine hasretiz; ancak nihayet bu hasret olabilecek 

en sağlam ekiple sona eriyor. Swamp Thing, DC Universe ekranında önümüzdeki yıl herkesi şok edecek. 


DOOM PATROL 
Doom Patrol, Titans dizisinin ardılı olarak kurgulanan ve hem o dizide göreceğimiz kahramanlardan bir kısmını bünyesinde barındıracak olan hem de yepyeni 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kadrosunu genişletmesini beklediğimiz bir yapım olarak dikkat çekiyor. Geoff Johns ve Greg Berlanti'nin tıpkı Titans'ta olduğu gibi bu diziye de hem yapımcı hem de senarist olarak destek verecekleri biliyor; ancak Doom Patrol'ün esas emanet edileceği 

isim, televizyon dünyasının efsanelerinden biri olacak. 13 sezonluk televizyon efsanesi Supernatural'ın yaratıcısı Jeremy Carver, Doom Patrol'un esas patronu oldu! İlk sezonu 
13 bölüm sürecek olan Doom Patrol'ün süper 
kahraman kadrosunda Robotman, Negati- ve Man, Elasti-Girl, Crazy Jane ve Dr. Niles “The Chief” Caulder bulunuyor. Tam da bu noktada sinema ve dizi dünyasının sınırları şeffaflaşacak çünkü DCEU adı verilen sinema evreninden bir karakter konuk olarak Doom Patrol'a dahil olacak! Justice League filminde Ray Fisher'ın canlandırdığı Cyborg karakteri Doom Patrol ekibini bir araya getiren isim olacak ve senaryonun işleyişinde adeta katalizör görevini üstlenecek. 


ANİMASYON DİZİLER 

DC Universe'ün duyurulan çizgi dizilerinden ilki Young Justice: Outsiders oldu. 

İki sezondur Cartoon Network kanalında yayınlanmakta olan dizi, üçüncü sezonuyla birlikte DC Universe kadrosuna transfer ediliyor. Bu yeni sezonda Outsiders adı verilen süper kahraman takımına odaklanacak olan dizinin yeni sezonu hayranlar tarafından merakla bekleniyor. Young Justice: Outsiders dizisinde Nightwing, Agualad, Tigress, Miss Martian, Superboy, Superman ve Batgirl gibi karakterleri göreceğimiz kesinleşti! 

Yeni sezonun Gotham ağırlıklı olması 

kuvvetle muhtemel. 

Gotham demişken DC Universe'ün ikinci animasyon dizi projesi de şu sıralar Suicide Sguad filmindeki müthiş performansı sayesinde gündemde olan Harley Guinn olacak. DC Universe ekibi şimdilik dizi hakkında ser verip sır vermese 

de Batman'in azılı düşmanlarından Poison Ivwy'nin de bu dizinin önemli karakterleri arasında olacağı kulağımıza geldi. Bakalım bu iddialı çizgi dizi bünyesinde daha ne gibi sürprizler barındıracak? 


sürpriz karakterlerle 
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“MARVELDAN-- 
K & DAGGER SÜRPRİZİ 


Sinema evreninde gösterdiği başarıyı televizyon dizilerinde pek de sık yakalayamayan Marvel'dan, özellikle de gençlerin ilgisini çekecek, yepyeni bir proje geliyor. Genç yetenekler Olivia Holt ve Aubrey Joseph'i başrollerde izleyeceğimiz Cloak & Dagger, 7 Haziran'da başlıyor. 


izgi roman kahramanları ve televizyon ekranları, çoğunlukla riskli 
buluşmalara sahne olmuştur. 1966 
tarihli Batman'den beri televizyona pek çok süper kahraman projesi uyarlandı; ancak bu projeler her zaman beklenen ilgiyi yaratamadı. Marvel'ı ele alalım: 2008'den beri dünya sinema piyasasını adım adım ele geçiren Marvel'ın dizi dünyasındaki kahramanlarının aynı başarıyı yakalayamadığı net bir gerçek. Örneğin Netflix kanalı Daredevil, Punisher ve Jessica Jones'ta yakaladığı başarıyı Luke Cage, Iron Fist ve Defenders'ta tekrarlayamadı. Bu yüzden Marvel'in bağlı olduğu Disney'e ait olan ABC kanalındaki Marvel projeleri de birer birer rafa kalkma- ya başladı. Agent Carter bu iptallerden ilki olmuştu; geçtiğimiz haftalarda Inhumans'ın da ipi çekildi. Büyük umutlarla yayın hayatına bağlayan Agents of S.H.I.E.L.D. iptalin direğinden dönse de, gelecek sezonunun bölüm sayısı yarıya düşürüldü. Anlayacağınız televizyon izleyicisi DC dizilerini el üstünde tutarken tercihini Marvel'dan yana pek kullanmadı. ABC ekibi, işte bu makus talihi yeni dizisi Cloak & Dagger'la kırmayı hedefliyor. Marvel çizgi roman evreninin sevilen ikilisi, özellikle de genç yaşta izleyiciyi tavlaması muhtemel olan karakterler barındırıyor. Şimdi bu ikiliye bakalım: 


CLOAK & DAGGER DA KİM? 

Sizleri Tyrone “Ty” Johnson ve Tandy Bowen'la tanıştıralım. New York'ta yolları kesişen bu iki kaçak, hayatlarının en önemli virajını dönmek üzere olduklarının farkında değiller elbette! Tyrone, 17 yaşında, Boston doğumlu bir genç. Tyrone'un üstesinden bir türlü gelemediği bir kusuru var; aşırı boyut- ta kekemelik yaşıyor ve bir gün bu durum tüm hayatını değiştiriyor. 


Iyrone'un en yakın arkadaşlarından biri polis tarafından bir dükkanı soymakla suçlanınca, Tyrone arkadaşını savunmak istiyor; ancak hem olayın heyecanı hem de korkusu, kekemeliğine baskın gelmesini engelliyor ve polise derdini anlatamadan arkadaşı vuruluyor! 
Olayın şokuyla aklını yitirme noktasına gelen İyrone, psikolojisi tamamen bozulunca evden kaçmaya karar veriyor ve New York'un yolunu tutuyor. Tandy ise Tyrone'la kiyaslanamayacak bir hayattan geliyor. Annesi müthiş zengin ve ünlü bir süper model. Kızına, paranın satın alabileceği tüm imkanları sağlıyor ancak ona anneliğe dair hiçbir manevi birikim sunmayınca Tandy annesinin ilgisini üzerine çekebilmek için Ohio'daki malikaneyi ardında bırakıp New York'a kaçıyor. 

New York'ta bu ikilinin buluşması da oldukça ilginç bir tesadüfle gerçekleşiyor. Tyrone, beş parasız kalınca tesadüfen rastladığı Tandy'nin çantasını çalmaya niyetlenirken adeta hayatın tuhaf bir cilvesi gerçek oluyor ve başka 

bir hırsız, genç kızın çantasını kapıveriyor! 
Iyrone, bu defa potansiyel hırsızlıktan günü kurtaran kahramana dönüşüyor ve ikili bu vesileyle tanışmış oluyorlar. Tam aralarında bir arkadaşlık başlamışken; ikili kendilerini Simon Marshall adlı bir kimyagerin deney kobayı olarak buluyorlar. Üzerlerinde denenen maddeyse, kullanana özel güçler veren bir çeşit performans artırıcı ilaç. 

Tahmin edersiniz ki bu noktada iki kahramanımızın performansı akıl almaz ölçülerde artıyor; hem de bir daha geri döndürülemez biçimde! Tyrone, tüm fiziksel benliğiyle karanlığı kontrol edebilen bir varlığa dönüşebilirken; Tandy de tam aksi parıldayan bir varlığa dönüşüyor ve ışığı adeta bir silah gibi kullanmaya başlıyor. İki genç kendi yollarına gitmek isteseler de birbirlerinden uzaklaştıklarında tüm fiziksel dengelerinin bozulduğunu 


fark ediyor ve bu durumla barışıp birlikte çalışmaya başlıyorlar. Kendilerine Cloak & Dagger (Pelerin ve Hançer) adını veriyorlar ve maceramız da işte böyle başlıyor. Dizinin çizgi romanları sayfa sayfa takip etmesini beklemiyoruz; ancak özellikle de bu genç çiftin arasında filizlenen duygusallığı da 

iyi kullanırlarsa genç yaş grubundaki dizi severleri tavlayacaklarından da eminiz. 

Bu arada yetişkinler burun kıvırmasın; zira Cloak & Dagger'ın maceraları çizgi romanlarda oldukça çetrefilli haller alıyor. Bu 

da potansiyel olarak sürükleyici kurguya sahip bir dizi izleme olasılığımızı fazlasıyla artırıyor. Genç yetenekler Olivia Holt ve Aubrey Joseph'i başrollerde izleyeceğimiz Cloak & Dagger'ın ilk bölümü 7 Haziran'da ekranlarda olacak. 
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Melih Esen Cengiz'in beşinci romanı Paylaşılamayan Cinayet, Altın Kitaplar etiketiyle raflardaki yerini aldı. Cengiz, yeni romanında bu kez polisiye tutkunlarıyla buluşuyor ve okuyucularını Osmanlı'dan günümüze uzanan bir maceraya davet ediyor. 


Önceki romanlarınızın aksine bu kez polisiye bir kurguyla okurlarınızın karşısındasınız. Niçin polisiye? 

Aslında özel bir nedeni yok. Gizem benim 

için önemli. İkinci kitabım, Marlene'in Yetimi de sırların peşinde kahramanların öyküsünü anlatıyor; ama tam olarak polisiye sayılmıyor. 
Gizemin sergilenmesi ve okurla birlikte çözümün peşinde olmak, beni teşvik ediyor. Polisiye olarak kitabımın sınıflandırılması, çalışmamı çekici kılması bakımından da değerli. 


Paylaşılamayan Cinayet, aynı zamanda tarihi bir roman olarak da dikkat çekiyor. 
Tarihe olan merakınız nereden geliyor? 
Tarih çalışmaları hep ilgimi çekmiştir. İlkokul yıllarımdan itibaren tarih dergileri elime geçtikçe okumaya çalışırdım. Tarih, geçmişi sorgularken geleceğin de ipuçlarını önümüze serer. Yalnız bir konuyu açıklamak isterim. 
Benim için kurgu her kaygıdan önce gelir. Tarihin yansımaları ise kurguyu desteklediği ölçüde benim için anlam taşır. Bir de kitaplarım tam tarihi roman kategorisine girmez düşüncesindeyim. Tarihi romanda tarihsel gerçekler yine de kurgunun bel kemiğini oluştururlar. 
Benim çalışmalarımda kurguya, hikâyenin çatılmasına sadece yardımcı oluyorlar. 


Tarihi yazmak derin araştırmalar yapmayı gerektirir, sizin bu kitap için araştırma süreciniz nasıldı? 

50'li yılları o günün gazetelerini tarayarak tanımaya ve hissetmeye çalıştım. 19. yüzyılı ve özellikle hikâyenin geçtiği Abdülaziz dönemini yayınlanmış çalışmalardan tanımaya uğraştım. Dediğim gibi tarih romanı olmadığı için çok ayrıntılı kaynak taraması yapmak gereğini duymadım. Tarihte yaşanan olaylar zaten kurgumu oluşturmama yetti. 


Üç farklı zamanda geçen bu romanda, yakın dönemi dışarıda tutarsak, Abdülaziz dönemini ve 1950'leri tercih etmenizin bir nedeni var mı? 

Özel bir nedeni yok. Belirttiğim gibi kurguya yardımcı olacakları için seçildi. Yalnız Abdülaziz dönemi çok ilginç ve bence ihmal edilmiş bir dönemdir. Osmanlı'nın son yüz yılında üç önemli padişah öne çıkıyor hep: İkinci Mahmut, Abdülaziz ve Abdülhamit. Abdülaziz'in girişimciliği, ülkeye yeni bir asra hazırlamadaki gayretleri çok değerli. Mesela Darüşşafaka ve Galatasaray, hep onun döneminin eserleri. Kendisi aynı zamanda Avrupa ülkelerini ilk ziyaret eden padişah. Donanmaya da büyük önem veriyor. 1950'ler ise küçük yaşta olduğum için ancak sislerin ardından hatırladığım yıllar. Her halde parçası olduğum ama tam yaşayamadığım için ilgimi çekiyor. 


Kudüs, her zaman tartışmada olan topraklar ve çok yeni bir acı yaşadı... Sizin bir önceki romanınızda hikaye Kudüs'te geçiyordu. Bu seçimin sebebi neydi? 
Kudüs çok gizemli, çekici, tarihte hep dinamik kalabilmiş ve düşlere kurumayan bir kaynak olma ayrıcalığını başka hiç bir şehre bırakmamış kadim kent. Yer, kimlik ve toplumsal hafıza kriterleriyle değerlendirilmeye en açık kent. Üç büyük din için hep anlamlı kalmış yer. Erdemin peşinde olanların yeri. Dünyada barışa giden yolları, gönülden isteyene gösterebilecek biricik kent. Bu bağlamda insanın erdemli olmaya en yakın durabileceği yer. Böyle bir ortam- da duygu ve niyetleri ele almak bir yazara bence çok kolaylıklar sağlıyor. Ben de “nasihatlerim” için burayı seçtim. 


Aynı romanda güvercinse önemli bir metafor olarak karşımıza çıkmıştı... 

Sosyolojide üç şey çok önemlidir: Yer, hafıza 

ve kimlik. Romanlarımda ben bu üç unsura çok değinirim. Kudüs'ün Güvercinleri kitabında daha çok yer ile ilgilendim. Kitabın ismini koyarken de romanının kahramanıyla yerin bağını bana en 

iyi bir güvercin sağlayabilir, duygusuna girdim. 
Çünkü Kudüs, hem geçmişe bağlılık hem de geleceğe uzanmaya çalışan (gerek umutlu, gerekse umutsuz) ellerin birlikteliğidir. Kudüs'te bir çocuğun hayatını güvercinler metaforunu kullanarak anlatmak istedim... Güvercin, insanlarla iç içe ama bir o kadar da bağımsızdır. Güvercinle karşılıklı bir alışveriş içinde olabilirsiniz... 


Tasvirler de kaleminizin olmazsa olmazları arasında. Tasvirin bir metne katkısını nasıl değerlendirmek gerekir? 

Gençler, çocuklar etrafı çok güzel görürler, gözleri pırıl pırıldır. Biz ise kendimizi zorlarız görmek için. O bakımdan tasvir ne kadar yerinde ve yeterli olursa o zaman hem yazar, hem yazarın yarattığı karakterler hem de okur daha iyi görür. Bir tasvir sadece okura durumu göstermez, yazarını da daha iyi görmeye zorlar. Yazar karakteri götürmez, karakter yazarı götürür... İşte bunun için de tasvirlerin güçlü olması gerekir, o zaman karakterler de tasvirlerle daha iyi görmeye başlar. 


Sizin bir de spor tarihçiliğiniz var. Biraz da bu konudan bahsedebilir misiniz? 

2009 yılında Fenerbahçe'nin 100 yılını anlatan 
“Asr-ı Fener” kitabını derledim ve yayına hazırladım. 40 kişilik tarihçi ve araştırmacı bir ekibimiz oldu. Yurt dışında basıldı ve 30 kilo ağırlığında bir kültür eseri. Ülkemizde tek! Şu anda Milli Kütüphane, TGC Basın Müzesi ve TMOK Olimpiyat evi kütüphanesinde sergileniyor. 
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SZIEGET'E OTOBÜS KALKIYOR 


e u yıl 8-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Avrupa'nın en büyük müzik ve sanat festivali; Sziget Türkiye 


ve resmi seyahat ortağı Tripoki ile unutul- muhteşem bir atmosfer sunacak. 
maz bir seyahat deneyimine dönüşüyor. Otobüs yolculuğunun detayları için 
7 Ağustos Salı günü Kadıköy Evlendirme tripoki.com ve szigetfestival.com.tr 
Dairesi önünden kalkacak otobüs, 15 adreslerine bakabilirsiniz. 


Ağustos Çarşamba günü Türkiyeli festivalcileri evlerine geri getirecek. Yaklaşık 
20 saat sürmesi planlanan seyahatte yol 
boyunca birbirinden harika lokasyonlarda küçük molalar da verilecek. Bu yolculuğa çıkarken yanınıza almanız gereken tek şey Sziget biletiniz, pasaportunuz ve iki küçük çanta ve sizi bekleyen harika bir hafta... 
Arctic Monkeys, Dua Lipa, Gorillaz, Kendrick Lamar, Kygo, Lana Del Rey, Mumford & Sons, Shawn Mendes, BaBa Zula, Ezhel ve yüzlerce dünyaca ünlü müzik devlerinin sahne alacağı Sziget Festivali, 450 binden fazla müziksevere eğlence ve müzik dolu 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Müzik hayatını uzun yıllar Amerika'da sürdüren Okan Şarlı liderliğinde Los Angeles'ta kurulan yirmi7, yeni teklisi Papatya'yı dinleyicilerin beğenisine sundu. ABD'de yakaladığı başarılara karşın Türk müzikseverlerin Muhtemel Aşk şarkısıyla tanıdığı yirmi7'nin yeni teklisini Şarlı'dan dinledik. Gizem Ertürk 


Öncelikle bize yirmi7'nin, dolayısıyla da Okan Şarlı'nın, hikayesini anlatır mısın? 
İzmit / Kocaeli'nde doğdum ve müzik hayatıma 15 yaşında müzik korosu ile başladım. 
Gitar çalmayı kendi kendime öğrendim diyebilirim. Gitar çalmaya başladıktan sonra 
da şarkı yazıp bestelemeye başladım. 2001 
yılında, 20 yaşındayken, müzik eğitimi almak üzere Amerika'ya gittim ve bu yolculuk tam 
15 yıl sürdü. Santa Monica Koleji'nde tasarım 
ve müzik eğitimi aldım. 27 Mart 2007'de twenty7/'ı yani şimdiki adıyla yirmi/”i kurdum. 
Grubun ismini 27 yaşında hayatlarını kaybeden Jimi Hendrix, Jim Morrisson, Janis Joplin ve Kurt Kobain'in anısına seçtim. 


yirmi7 olarak verdiğiniz ilk konseri hatırlıyor musun? 

İlk resmi konserimiz Los ngeles'ta, Led Zeppelin ve Jimi Hendrix gibi efsane rockstarların sahne aldığı Whisky a Go Go'daydı. Bu kült mekanda her ayın 27'sinde konserimiz oldu. 


Bir de Burning Man maceranız var değil mi? 
Evet, Nevada çölünde her yıl düzenlenen ve dünyaca ünlü müzisyenleri ağırlayan sanat ve eğlence festivali Burning Man'de sahne alan ilk ve tek Türk grubuyuz. Amerika'nın 

ilk Türkçe rock grubu olmayı da başardık. Ve bu başarımızı 2015 sonunda “Muhtemel Aşk” teklisiyle Türkiye'ye de taşıdık. 


“Muhtemel Aşk? çok sayıda ödül aldı ve videosu izlenme rekorları kıran bir şarkı oldu. Sence başarısının sırrı nedir? 

Evet, Türk müzikseverler bizi 2012'de yayınladığımız (2006 yılında yazıp bestelediğim) Muhtemel Aşk şarkısı ile tanıdı. Muhtemel Aşk, aynı zamanda ilk Türkçe şarkımız olması özelliğini de taşıyor. Bu şarkı için, hayatım, yolculuğum, aşkım ve 20 senelik müzik kariyerimdeki emeğimin getirdiği başarıdır diyebilirim. Kendimle olan yarışım- da Muhtemel Aşk'tan sonra çıkardığım her şarkıda içsel olarak “Bu başarımı tekrar na- 


sıl geçebilirim, daha güzelini nasıl yaparım” baskısını olumlu bir şekilde hissetmişimdir. 


Bir süredir Amerika-İstanbul arasında gidip geliyordun; artık Türkiye'de misin? 
Aslında müzikte yerleşik hayata geçmek pek mümkün değil, konser ve turneler dolayısıyla sürekli bir hareket halindeyiz. 
Amerika'daki işlerimi minimuma düşürüp ağırlıklı olarak İstanbul'da kalmaya başladım. Türkiye özlemimi ve Amerika'daki hayranlarımızın bize olan özlemini şu an için dengede tutmaya çalışıyorum. 


Yaptığınız müziği nasıl tanımlıyorsun? 
Elbette bir Rock grubuyuz. Kendimize has bir müzik yapıyoruz ve bundan oldukça da mutluyuz. Söz ve müziğini yaptığım birbirinden farklı yapılarda 100'e yakın İngilizce ve Türkçe şarkım var. yirmi7'nin müzik tarzı için 1970-1980 Türkiye ve Amerika'sının 'rocknroll” efsanelerinin ve müzik kültürlerinin günümüz müziğiyle tarafımızca harmanlanmış halidir diyebilirim. 


Papatya tam da baharın enerjisini taşıyan bir şarkı olmuş. Yaratım süreci nasıldı? 
Papatya şarkımızın geçmişi 2010 yılına dayanıyor. İlk olarak yarısını İngilizce yarısını Türkçe olarak yazıp bestelemiştim. Fakat gelen tepkilerin güzelliğiyle tamamını Türkçe sözlere uyarlayıp sekiz yılın sonunda da bu halini ortaya çıkardım. 


Önümüzdeki günler için ajandanız nasıl? 
Hayranlarınızı konserlerde nasıl bir set-list bekliyor olacak? 

En büyük hedefimiz; Papatya şarkımız ile Türkiye, Avrupa ve Amerika turnesi planlarımızı gerçekleştirmek. Türkiye'nin her yerine ve hatta dünyanın her yerine yirmi7'nin müziğini götürmek ve dünyadan Türkiye'ye alkış toplamak istiyoruz. Konserlerimizde ağırlıklı olarak kendi İngilizce ve Türkçe şarkılarımızı çalıyoruz. Farklı kültürlerle 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yirmi? 


harmanlanmış ve sahne performansı olarak da çok dinamik bir grubuz. 


Bundan sonraki tekli için hazırlıklara ne zaman başlayacaksınız? Bu konuda 

bir planınız var mı? 

Papatya şarkımızı bitirdiğimiz gün, yeni şarkımız için çalışmalara başlamıştık aslında. Elimizde birçok şarkı var. Bu şarkılarımız içinden önce 4-5 tanesini seçip, ardından da ekibimizle ortak bir karar alarak Eylül içinde yeni şarkımızı çıkarmayı planlıyoruz. 


Müzik dışında neler yapıyorsun? 

Stüdyo ve konser çalışmaları dışında çoğunlukla doğa kampları ve doğa sporları ile iç içeyim. Olabildiğince kitap okumayı, seyahat etmeyi ve yeni yerler görmeyi önceliklerim arasında tutuyorum. Bu tempo arasında fırsat buldukça sevdiğim insanlarla vakit geçirmeyi de ihmal etmemeye çalışıyorum. 
Hangi iş ile uğraşırsanız uğraşın, eğer o iş sizin hayatınız ise hiçbir zorluğun sizi hayallerinizden vazgeçirmesine izin vermeyin. 
İnsanlara hayata ve dünyaya güzellikleri miras bırakmak en kalıcı ve özel olandır. 
Çok çalışın ve sevdiğiniz şeyi yapın. 
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YÜKSEK SADAKAT 
YUNUS'LA DÖNDÜ 


Ülkemizin sevilen gruplarından Yüksek Sadakat, 2014 yılında çıkardığı 1W albümünün ardından, yeni teklisi Yunus'u müzikseverlerin beğenisine sundu. Yeni tekli vesilesiyle grubun kurucusu Kutlu Özmakinacı'ya merak ettiklerimizi yönelttik. Erdem Tatar 


Yeni bir albüm yerine, tek bir şarkı ile dinleyicinizle buluşmanızın sebebini 

merak ediyoruz. 

Albüm formatı ölmese de, artık eski etkinliğini koruduğunu söyleyemeyiz. Tabi ki öncelikle teknolojideki değişikliklerin, dijital müzik ve insanların seçerek müzik dinlemeye başlamasının, yani toplumsal müzik alışkanlıklarının değişmesinin bunda çok önemli rolü var. Aslında bir albümü dolduracak kadar 

da yeni şarkı var elimizde. Bunların arasından ilk olarak Yunus'u seçtik. Şarkının yazın hareketli ruhuna uygun olmasından ötürü 

bu seçimi yaptık. Neşeli, keyifli ve umutlu bir şarkı olması Yunus'u öne çıkardı. 


Yeniden Kenan Vural ile çalışmaya başlamak nasıl bir duygu? 

Bizim artık herhalde sadece ülke sınırları içinde değil, tüm dünyada “3 tane solist değiştirmiş bir grup” olarak ünümüz var. Özel durumumuz ise bu üç Solist dostumuz ile 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hiçbir zaman bağımızı koparmamış olmamız. 
Ayrılıklarımızın herhangi bir sorundan değil, hayatın bir takım zorlamalarından dolayı ortaya çıktığının altını çizmeliyiz. Nitekim Selçuk Sami Cingi Amerika'ya yerleşmek durumunda kalınca Kenan ile görüştük; o da seve seve gruba geri döneceğini iletti. 
Kenan bir süredir Bodrum'da yaşıyordu. 
Kenan'ın o kendine has hatasız şarkıcılığını, sesindeki kendine has tonu ve elbette birlikte vakit geçirmenin verdiği zevki çok özlemişiz. O yüzden dönüşünden de çok büyük keyif aldık. 


Yunus'un ortaya çıkış hikayesi nedir? 
Yunus'un sözleri aslında bir ümitsiz aşk hikayesinden yola çıkan göndermeler barındırıyor. Şarkının adı Yunus peygamberin başından geçen o mitolojik hikaye ile alakalı. 
Özetle; Yunus Peygamber bir balık tarafından yutulur ve 40 gün balığın karnında kalır. 
Aslında buradaki metafor ümitsizlik ve karanlık içinden çıkılması zor bir durumun metaforudur. Şarkıya uyarlarken de, kendisine 

acı çektiren bir sevgiliye seslenen bir aşığın bu ümitsiz durumunu bu metafor üzerinden anlatmayı düşündük. Hikayenin devam eden kısmındaki mesaj; inancını kaybetmezsen 

bir şekilde bu süreçten galip çıkabilirsin. 
Şarkının sözlerinin çatısı buna dayanıyor. Bu mitolojik hikayeyi şarkıya yedirerek didaktik olmadan anlatmaya çalıştık. 


Cem Karaca'ya Saygı albümünde Ceviz Ağacı'nı yorumladınız. Şarkı seçimi hakkında neler söylemek istersin? 

Bir şarkıyı yeniden yorumlamak gerçekten de vizyon gerektiren bir konu. Cem Karaca şarkısı yorumlamak ise çok daha zor. Kendi- 


si, ülkemizin rock müzik sektöründeki gelmiş geçmiş en önemli solistlerinden biri. Hatta bence ondan daha iyi bir şarkıcı gelmedi bu sektöre. Biz Ceviz Ağacı'nı ele alırken, Cem Karaca'nın şarkıcılığını aşamayacağımızı baştan kabul edip şarkının düzenlemesine odaklandık. Kenan'ı da o düzenlemenin üzerine nasıl vokal yapacağı konusunda serbest bırakmaya karar verdik. Şarkının orijinal halinin düzenlemesi şarkı çok güzel olmasına rağmen açıkçası çok da başarılı değildi. Doğru aranjmanı bulmak için çok da fazla versiyon yapmamıza gerek kalmadı. 
Çıkış noktamıza yoğunlaştık. Kendi tarzımıza uygun sertlikte bir versiyon yapmaya çalıştık. 
Kenan da Cem Karaca'ya has yoruma öykünmeden, kendi yorumunu katmayı başardı. 


Yeni şarkılar konusunda biraz ipucu 

alabilir miyiz? 

Yeni şarkılar hakkında fikir beyan etmek zor ama genel evrimine bakarsak grubun müziğini sürekli olarak belli bir yöne doğru ilerletmeyi hedeflediğini görebilirsiniz. Grubun o anki hisleriyle bağlantılı bir durum ama; grubun önceki işleriyle elbette organik bir bağı olan ama kendisini yenilenmiş bir müzikle dinleyicilerimizin karşısına çıkacağımızı düşünüyoruz. Değişen şeyleri tam olarak analiz etmek biraz zor olabilir ama belli bir sadeleştirmeye gitmek istiyoruz temelde. Müziği ve şarkıyı oluşturan unsurların tek başına güçlü olduğu, fazla fikir ve süslemeye boğulmamış, sade bir müzik olmasını ama her enstrümanın da kendi içinde söylediği şeyin belli bir tutarlılığı olmasını planlıyoruz. Zaman içinde albüme girecek şarkılar belirlenmiş olur. Birkaç single daha yayınlayıp, bir buçuk sene içinde albümü piyasaya sürmeyi planlıyoruz. 
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PİNHANİ'DEN 


YENİ ALBÜM MÜJDESİ 


Pinhani, yakında yayımlamayı planladığı yedinci albümlerinin çıkış şarkısı Kendinden Usandırma'yı sevenleriyle buluşturdu. Yeni şarkı, dinleyicinin tabiriyle tam bir Pinhani şarkısı; ama diğerlerinden de biraz farklı. Detayları Sinan Kaynakçı ve Selim Aydın'dan dinliyoruz. Gizem Ertürk 


Spotify, geçmişten bugüne Türkiye'nin hitlerini açıkladı ve listede 2008'in galibi olarak siz (Ne Güzel Güldün) varsınız. Zeki Müren ve Michael Jackson gibi efsanelerin yer aldığı bir listede olmak nasıl bir duygu? 
Sinan: Son yıllarda sadece müzikle uğraşan ender ekiplerden biriyiz ve bu çok anormal bir sonuç değil. Anormal olan, hakkımızın teslim edilmesi. Bu, bizi şaşırttı ve sevindirdi. 
Umarım bundan sonra da hep Zeki Müren ve Michael Jackson gibi efsanelerin dahil olduğu yerlerde oluruz. 


Kendinden Usandırma, yeni albümün tarzı- nın habercisi mi? 

Selim: Şimdilik hangi şarkıların albümde yer alacağı belli değil. Biz konserlerden fırsat buldukça kayıt yapıyoruz, ama bu arada yeni şarkılar da çıkıyor tabii. Önceliği, konserde yer verebileceğimiz şarkılara vereceğiz; çünkü yeni kayıtları sahnede çalmayınca emekler boşa gidiyor. Bu da demek ki, sürprizimiz olursa mutlaka yaparız. 


Konserlerde tulum çalıyorsun, yeni klipte de piyano çalarken görüyoruz seni... Bir solistin ötesinde enstrümanlarla da aran oldukça iyi görünüyor. Peki en çok hangisiyle vakit geçiriyorsun? 

Sinan: Dönem dönem değişiyor. Bu sıralar piyano konusundaki acemiliğimi atma çalışmaları yapıyorum. Ama son günlerde en çok bağlama çalıyorum. Hatta çok değerli bir müzisyenden ders de alıyorum. Elimden gelse hepsini çalmak isterim ama içlerinden bazılarını seçtim ve bol bol çalmaya çalışıyorum. Konserimizin çok olması da bu konuda beni hem motive ediyor hem de geliştiriyor. 
Çaldığımız yere ve konserin içeriğine göre değişiklikler yapıyorum. 


14 yıllık müzik kariyerinizde yedinci albümünüzü yayınlamak üzeresiniz. Bu neredeyse iki yılda bir albüm demek ve oldukça 


istikralı bir grafik. Bir albümün hazırlanma süreci nasıl ilerliyor? 

Selim: Biraz yavaş çalışıyoruz, bir yıldan biraz az ya da fazla sürüyor. Aslında bu süreyi aşağı çekmek de istiyoruz; ama özendikçe iş uzuyor. 
Önce her şarkının demosunu kaydediyoruz. 
Sonra şarkıları birlikte çalarak kaydediyoruz ve ardından eklemeler ya da değişiklikler yapılıyor. 


Yakın zamanda önce On Türkü albümünü yayınladınız. Sizi böyle bir albüm yapmaya iten etkenler neydi? 

Selim: Çok farklı ortamlarda ve şehirlerde konserler verdik. Bu konserlerde, özellikle de halk konserlerinde, zaman zaman seyirciyi kendi şarkılarımızla yakalayamadık. Diğer ekipler böyle durumlarda türküden çok popüler şarkıları tercih ediyorlar. Ama biz türküleri çok seviyoruz ve bu yüzden çaldığımız şehre göre türküler seçip çalışıyoruz. Bu sayede otuza yakın türküyü çalıştık ve düzenledik. Bunlardan en güzel çaldıklarımızı da bir albümde topladık. En azından insanlar bu türküleri bizden duyduklarında eskisinden daha az şaşırıyor ve daha çok eşlik ediyor. İşin diğer tarafı da yurt dışı konserlerinde daha da çok türkü çalıyor olmamız. Bu yüzden türkü albümü yapmaya mecburduk. 


On Türkü, müzik eleştirmenlerinden de 

çok güzel yorumlar aldı. Türküleri yeniden yorumlamak gerçekten zor ve titiz bir süreç. 
Sizin kriterleriniz neydi? 

Sinan: Dediğimiz gibi, en güzel çaldıklarımızı seçtik ve olabildiğince farklı bölgelerden türkülere yer verdik. Ayrıca çok fazla yöresel enstrüman da kullandık. Alt yapılar kısmen modern olsa da türkülerin özüne zarar vermemeye bir hayli özel gösterdik. 


Eskifest'te Niyazi Koyuncu ile düet yaptınız ve birbirinizin sahnesine konuk oldunuz. Çok gürzel bir andı ve seyirci de çok sevdi. Kendisiyle ve müziğiyle ilgili neler söylersiniz? 

Sinan: Niyazi, Kadıköy'den komşumuz. Daha 


önce de birbirimizin sahnesine konuk olmuştuk. Bazen birlikte futbol da oynuyoruz. 
Seyirci, aslında birlikte geçirdiğimiz zamanın yansımasını görüyor. Yapay ve içi boş bir birliktelik olmadığı için de seviyor. Yoksa her şarkı herkesle söylenir ama aynı etkiyi yaratmaz. Niyazi'nin albümlerinden birçok şarkı öğrendik, ona ve onun gibi yöresel müzikleri ortaya çıkaran müzisyenlere minnettarız. 


Biraz da yeni albümle ilgili detaylar alabilir miyiz? Düet ya da cover var mı, yoksa hepsi kendi şarkılarınızdan mı oluşuyor? 
Selim: Şimdilik kendi şarkılarımız olacak gibi duruyor; ama belli de olmaz. Yakın zamanda bir şarkı daha yayımlamayı düşünüyoruz, bu bir düet de olabilir. 


Bu yaz Pinhani için nasıl geçecek? 
Sinan: Biraz konser, biraz tatil, biraz da demo kaydı. 


Son olarak, bu yaz için heyecanla beklediğiniz bir sanat aktivitesi, konser, film ya da başka bir şey var mı? 

Sinan: 8 Haziran gecesi Zorlu PSM'de birlikte çalacağımız Travis konserini heyecanla bekliyoruz. 


kendinden usandırma 
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RÖPORTAJ 


MELİS DAĞ 
KAHRAMANLAR'ANLATTI 


İstanbul ve Bodrum gece hayatının tanınan seslerinden Melis Dağ, müzik kariyerinin 
15. yılında ilk teklisi Kahramanlar'ı çıkardı. İlk teklisi için Demir Demirkan ve Murat Güneş ile güçlerini birleştiren genç müzisyen, sorularımızı yanıtladı. Erdem Tatar 


Müzikte 15. yılını kutluyorsun ve üstelik genceciksin! Nasıl bir his? 

Çok da gencecik sayılmam yahu! Ama erken başladığım ve mikrofonu elime aldığım an, 16 yaşıma döndüğüm de bir gerçek. Ben sahneye çıkmak için var olduğumu düşünüyorum. Geriye dönüp baktığımda -özellikle de bir kadın olarak- beni geren çok şey oldu tabii ki; fakat ne yaşarsam yaşayayım, en iyi hissettiğim yer hep sahne oldu. 


İlk teklin Kahramanlar seni bambaşka bir kitleyle tanıştırdı. Geri dönüşler nasıl? 
Çok uzun yıllardır sahneye çıkıp çok da farklı tarzlarda programlar yaptığım için, dinleyiciler “acaba bizi ne bekliyor? diye düşündüler elbet. Fakat ilk şarkıma aldığım reaksiyonlardan şu an için memnunum. 
Dinleyenler de şarkıdan mutlu sanırım. 


Kahramanlar, Murat Güneş ve Demir Demirkan imzalarını taşıyan iddialı bir şarkı olmuş. Bize biraz bu şarkıyla buluşmanı anlatır mısın? 

Murat'la yıllar önce yine bir konserimde tanışmıştık. Beni dinledikten sonra bana onlarca şarkı verdi ve “hangisini istiyorsan senin olsun” dedi. Şarkı yazmak ve bestelemek çok farklı bir yetenek. Murat da sanki bunun için doğmuş gibi. Kahramanlar, Murat'ın verdiği şarkılar arasında en çok sevdiğim oldu. Bana yakıştığını ve kesinlikle değerlendirilmesi gerektiğini düşündüm. Menajerim Melek'le bir gün buluştuk ve ona en büyük hayalimi anlattım; Demir Demirkan. Ardından şarkıyı ona ulaştırdık; o da bana güvendi ve prodüksiyonu üstlenmek istediğini söyledi. Sanırım hayatımda attığım ilk sevinç çığlığıydı! 


Türkiye'nin en önemli yıldızlarından bazılarıyla aynı sahneyi paylaştın. Seni tanımayanlar için biraz anlatır mısın? 

Gerçekten de birlikte sahne aldığım çok fazla isim var, ama en kıymetlisi beş yıl geri vokalini yaptığım Nilüfer'di. Dünya tatlısı bir kadın. 
Birlikte çok değerli zamanlar yaşadık. İskender Paydaş'ın da uzun zaman sahne solistiydim. 
Ayrıca bir çok sanatçıya albümlerinde de vokallerimle eşlik ettim. Grup Lokomotif çok önemli bir okuldu benim için. Bunların dışında Mirkelam, Deniz Seki, Hande Yener, Zeynep Dizdar ve Badem gibi isimler de var. 


Peki bu kadar tecrübeye karşın kendi şarkıların için neden bu kadar bekledin? 
Çok haklı bir soru gerçekten. Uzun yıllar bunu ben de kendime sordum. Ama her harekete geçtiğimde ve birilerine güvendiğim- de olumsuz sonuçlarla karşılaştım diyebilirim. 
En sonunda menajerim Melek kolumdan tuttu ve tabiri caizse 'haydi yürüyoruz” dedi. 


Sıkı bir Janis Joplin hayranısın. Joplin'in hayatındaki yeri nedir? 

Hani çoğu insan 'dövme yaptıracağım ama ne yaptıracağımı bilmiyorum” der ya. Ben 

bu kadının müziğiyle tanıştığım gün koluma adını kazıtacağımı biliyordum. Her sabah gözümü açtığımda bir 'Me and Bobby McGee' seansım vardır. Sesinin tınısı bana tuhaf bir enerji veriyor. Müzikal yaşantısında da yaşadığı bir çok şey benim yaşadıklarıma benziyor. Ama neyse ki 27 yaşımı geçtim! 


İstanbul ve Bodrum gece hayatı seni yakından 

tanıyor. Gece kulübü performansların hakkında neler söylemek istersin? 

Çok uzun bir süreç bu. 7 yıldır Bodrum'da müzik 


yapıyorum. Önceden sadece yaz dönemleriydi ama 1 yıl önce Bodrum'a yerleştim. Gerçekten bütün Bodrum profiliyle tanıştım ve hemen her mekanda sahneye çıktım. Gündüz bir yerde kahve içerken gelip fotoğraf çektirmek isteyen insanlar bile oluyor. Çok güzel duygular bunlar. 
İstanbul'da gerçek bir Beyoğlu müzisyeniydim. En güzel dönemlerini görmüş olmak ve eski muhteşem mekanlarında sahneye çıkıp kaliteli dinleyicilere sesimi duyurmuş olmak çok kıymetli benim için. Ben rock ağırlıklı program yapıyorum. Ama bu tarzdan hoşlanmayan insanlar da beni dinlemeye geliyorlar. İşin sırrını çözdüm sanırım! Bazen DJ ile beraber halfplayback dediğimiz konseptte de işler yapıyoruz. Bununla beraber zaman zaman yabancı ağırlıklı R&B ve pop şarkılar da giriyor işin içine. 


Kahramanlar'ın sonrasındaki planların neler? 
Kahramanlar aslında benim için biraz soft bir şarkı. Demir'le de birbirimizi tanıma sürecimizdi. Tabii ki şarkıdan çok memnunum; fakat işler biraz sertleşebilir! Yakın tarihte yeni şarkılar geliyor. 


MELİSDAG KAHRAMANLAR 


POSTKOLIK 


Avrupa elektronik müzik piyasası bu ikiliyi konuşuyor! Warner Music bünyesinde yayınlanan single çalışmaları Drunk Groove ve Spini ile listeleri sallayan Ukraynalı ikili Maruv & Boosin, yeni albümlerinin arifesinde Postkolik'in sorularını yanıtladı. Erdem Tatar 


Anna, aslında bir solo albümün ve hit şarkıların var. Şimdi de bu ortak projeyle gündemdesin. Maruv mahlasıyla müzik yapmaya nasıl karar verdin? 

Maruv: Elektronik müzik dünyasında kabul görmüş olmak benim için çok heyecan verici. Umarım Maruv yer aldığı her proje- de daha da büyüyen bir markaya dönüşür. 
Maruv, benim yaramaz ve pek de utangaç olmayan karanlık alter egomun açığa çıkmasıyla oluşmuş bir proje. Eğer istersem ne kadar tehlikeli olabileceğimi ve kolay lokma olmadığımı dışa vurabildiğim bir karakter. 


Maruv & Boosin ortaklığı nasıl gerçekleşti? 
Boosin: Bu proje oldukça organik gelişti. 
Birbirimizi zaten tanıyorduk ve zaman zaman ortak projelerde yer alıyorduk. Derken birlikte ilk kez ciddi bir müzikal adım atma- nın zamanı geldiğine emin olduk ve her şey böyle başladı. 

Maruv: Ben bu ortaklığın oldukça uzun ömürlü olacağından eminim. İnsanları uzun yıllar boyunca dans pistlerinde tutmak istiyoruz. 


Yeni şarkılar üzerinde çalışırken, “bir yaz hiti” yazmaya odaklanıyor musunuz? 
Boosin: Aslına bakarsan hiçbir şarkımı hit olabilir diyerek yazmaya başlamıyorum. Bazen çok güvendiğiniz şarkılar beklediğiniz tepkiyi alamazken bazen de bunun tam tersi 


yaşanabiliyor ve sürpriz hit şarkılar ortaya çıkıveriyor. Bu işin bir formülü var diyemem; ancak birlikte çok iyi anlaşıyoruz ve onun kesin bir etkisi var! 

Maruv: Bazı şarkılarımızı iki hafta kadar kısa bir sürede tamamladığımız bile oldu! Çok iyi anlaşan bir ikiliyiz ve birbirimizin beklentilerinin farkındayız. İletişim iyi olunca ikimizi de tatmin eden işler ortaya çıkıyor. 


Maruv, şarkıların sözleri de sana âit. 
Nelerden ilham alıyorsun? 

Maruv: Kendimden, düşlerimden ve fantezilerimden. Şarkı sözlerimi basit ve anlaşılır tutmaya çalışıyorum. Ne de olsa herkesin anadili İngilizce değil ve bu şarkıların eşlik edilerek söylenmesi için yalın olmalarına özen gösteriyorum. 


Maruv & Boosin ortaklığının turne planları var mı? 

Boosin: Bu yıl ilk kez Uzak Doğu'da konserler vereceğiz. Sonrasında Rusya ve Ukrayna'da konserler verdikten sonra Avrupa turnesine çıkmayı planlıyoruz. Türkiye de özellikle sahneye çıkmak istediğimiz ülkelerin başında geliyor. 

Maruv: Türkiye'ye hayranız. Daha önce hem arkadaşlarımız ve çevremiz hem de biz güzel ülkenizi ziyaret etme fırsatı bulduk. 
Bu gelişimizde de harika vakit geçirdik 


ve turnede Türkiye'de en az iki konser vermek istiyoruz. Sahnede bana eşlik eden dansçılarımın desteklediği özel bir şov hazırlıyoruz. Teatral bir performans olması için elimizden geleni yapacağız. 


Oldukça başarılı video klipleriniz var. 
Biraz kliplerinizden söz eder misiniz? 
Boosin: Teşekkürler. Kliplerimizin sürreal olmalarını seviyoruz ancak bizi yansıtan yönleri olması da çok önemli. Özellikle de stil bakımından şık gözükmek çok mühim. 
Gençler artık izledikleri video kliplerde demode gözüken ya da kişiliği olmayan salaş tipler görmek istemiyorlar. O yüzden kışkırtıcı ve ilgi çekici olmak çok önemli. 
Maruv: Ben müziğimizi ifade etme biçiminde sansüre ve kısıtlamaya inanmıyorum. Dünya zaten insanların birbirlerine ördükleri duvarlardan ibaret ve bunun müziğimizde yeri yok. Eğlenmeyi ve dans etmeyi çok seviyoruz. Seksi ve etkileyici gözükmek bizim için müziğimizle uyumlu bir konseptte olmazsa olmaz! 


Yakın gelecek için planlarınız neler? 
Boosin: Bu yaz bizim için çok özel. Sıfır kilometre şarkılardan oluşan yepyeni bir albüm hazırladık ve Avrupa dans müziği camiasının nabzını bu albümle yükseltme- nin peşindeyiz. Ayrıca benim solo olarak iki single çalışmam olacak ve sonrasında da Maruv'un solo albümüyle ilgilenmeye başlayacağız. Tabii önceden belirttiğim turne programımız da yaz aylarıyla birlikte hareketlenecek. 

Maruv: Yolun daha çok başındayız ve çalışıp üretmek için tonla güzellik bizi bekliyor. 
O kadar yoğun ve mutluyuz ki dinlenmek ya da mızmızlanmak bize göre değil. 
Sürekli yükselen bir ivmeyle müziğimizi elimizden geldiğince çok insana duyurabilmek için çalışacağız. Albümler, single çalışmalar ve turneler bizi bekliyor. 


RÖPORTAJ 


POSTKOLIK 


KANADA'DA YANKILANAN 
SESİMİZLE TANIŞIN 


Minor Empire, Toronto'da yaşayan Ozan Boz ve Özgü Özman'ın enfes bir projesi. Yarattıkları güzel tını ile büyük beğeni toplayıp Kanada Folk Müzik Ödülleri'nde ve Kanada Bağımsız Müzik Ödülleri'nde “En İyi Dünya Grubu” ünvanlarını alan Minor Empire'ı Özgü Özman'dan dinliyoruz. Erdem Tatar 


Kanada Folk Müzik Ödülleri'nde ve Kanada Bağımsız Müzik Ödülleri'nde “En İyi Dünya Grubu” seçilmek nasıl bir deneyimdi? 

Ödül töreninin olduğu gece salona girerken ayağımı burktum ve ismimiz anons edildiğinde ayağımda bir buz torbası ile oturuyordum. Maalesef sahneye çıkamadım, o yüzden biraz garip bir duyguydu. Bağımsız Dünya Müzik ödülleri sanırım üç ay sonraydı; yeni yeni tekrar yürümeye başlamıştım ve bu kez törene giderken önümden başka hiçbir yere bakmadım. Ama ismimiz anons edildiğinde biz hala yoldaydık ve törene geç kaldık, o da garip bir duyguydu :) Şu anda ödülleri umursamıyorum ve sadece ayağıma bir şey olmasın istiyorum. Şaka bir yana, ödüller güzel ama bizim için başarının ölçütü kafamızda canlandırdığımız vizyonu gerçekleştirip gerçekleştiremediğimiz. 


Albümünüz Uprooted, ABD'de Bağımsız Müzik Ödülleri'ne (IMA: Independent Music Awards) “Dünya Albümü” ve “Dünya Müziği Yapımcısı” kategorilerinde aday gösterildi. 
Uprooted'ın özellikle de Kuzey Amerika'da gördüğü ilgiyi neye bağlıyorsun? 

Uprooted oldukça progresif bir albüm 

oldu, Ozan'ın yapımcı olarak muhteşem 

bir iş çıkardığını düşünüyorum. Kategorize edilmesi zor. Dünya müziği diyemezsiniz, rock diyemezsiniz, folk diyemezsiniz, caz diyemezsiniz... Avant-garde ve deneysel şeklinde tanımlayanlar daha yakınlar. İçinde 


çok emek ve fikir var. İçerik açısından çok zengin, yenilikçi ve alışılmadık. Birçok açıdan müziğin sınırlarını zorlayan ve ileri götüren bir albüm oldu. Ben Kuzey Amerika'daki başarısını bunlara bağlıyorum. 


Sahne aldığınız coğrafyada Türkçe müzik icra ederken aldığınız tepkiler nasıl? 
Konserlerde seyirciler müziğinizin içine hemen girebiliyorlar mı? 

Evet, kesinlikle. Konserler pür dikkat izleniyor. Üstelik konserlerin ardından sordukları sorulardan anlıyorum ki, her ayrıntıya dikkat etmişler. Ben genelde parçaların başında, gerek kendi bestelerimiz gerek türküler olsun, sözleri çeviriyorum. Ama çevirmediğim zamanlarda bile istediğimiz ruh halinin içine giriyorlar. 
Müziğe yaklaşımları özgür ve değişime uğramaya açıklar. Yaptıkları tespitler de genelde çok yerinde oluyor. 


Batı ülkelerinde Batı müziğini icra etmemek de önemli bir tercih. Bir müzisyen olarak müzikal yolculuğunuzda takip ettiğiniz bu eklektik yolun sizi nerelere götürmesini arzuluyorsunuz? 

Aslında yaptığımız müziğin Batı elementleri oldukça yoğun, sadece Batı müziği dinleyen insanlar da zevkle ve ilgiyle dinliyorlar. Müziğe bir formül ile yaklaşmıyoruz, kendimizi ifade edecek bir dil olarak görüyoruz. Müziğin evrensel iletişim gücüne çok inanıyoruz. Müzik 


endüstrisinin dinamikleri her gün değişiyor 


ve dinleyici ile aranızdaki kapılar sürekli 

tutulmaya çalışılıyor; ama ben bu müziğe ihtiyacı olanların bizi bir şekilde bulacağına inanıyorum, bugüne kadar öyle oldu. 


Uprooted sonrası için planlarınız neler? 
Geçtiğimiz ay bir Türkiye turnesine çıktık. 
İzmir, İstanbul, Eskişehir ve Ankara'da çaldık ve çok da iyi geçti. Yakında Kanada ve ABD'de konserlerimiz olacak. Ozan da ben de üretmek için izole olma ihtiyacı duyan insanlarız, günlük hayattan kendimizi tamamen ayırmamız gerekiyor. Albüm yazma ve kaydetme sürecimiz her iki albüm 

için de üç yıl oldu. Bir hayli detaylı ve izole çalışıyoruz. Mesela Uprooted'i yazıp kaydederken konser planlarımızı rafa kaldırdık ve albüm bitene kadar turne yapmama 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kararı aldık. Bir müzisyen/grup için çok alışılmadık ve riskli bir karar olsa da, bizim için başka türlüsü söz konusu değildi. O yüzden konser süreci bitene kadar bir sonraki projeye başlamayacağımıza eminim. 
Aklınızda neler var derseniz, sadece ses ve bir enstrümanlı bir albüm düşünüyoruz. 
Ayrıca Ozan'ın uluslararası gitar projesi de var. Bir de ilk İngilizce bestelerimizi elden geçirip Uprooted'daki sound ve aranjman stili ile kaydedeceğiz. 


Hastalıkları Önlediği ve Gerilettiği 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Uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmenin sırları bu kitapta. 
Artık hastalanmadan yaşamak mümkün! 


TÜM DÜNYADA YANKI UYANDIRAN KİTAP ŞİMDİ TÜRKİYE'DE! 


Tüm kitapçılarda 
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VAMPİR DİŞLERİNİZİ 
SİVRİLTİN 


Uzun zamandır kaliteli bir vampir oyunu oynamıyorduk. 1918 yılında Londra'yı kasıp kavuran İspanyol Gribi Salgını sürecinde geçen Vampyr, bakalım bu kana susamışlığımızı dindirebilecek mi? 
Vampyr, 5 Haziran'da tüm platformlarda satışta olacak. 


ünümüzde aksiyon oyunları maa- 
(GG lesef bir türlü salt aksiyon oyunu 

olarak kalamıyor. Yeni nesil aksiyon oyunlarında RPG (role-playing game) öğelerinin de oyunlarda yer bulması, artık her açıdan alıştığımız bir durum. Karakterinizin gelişimini ve oyunda tercih edeceği silah ve zırh kombinasyonlarını bu öğelerin belirliyor olması, ister istemez oyunların aksiyon damarından yiyor. Assassin's Creed Origins, Far Cry 5 ve son olarak 2018'in en iyi oyunlarından biri olarak kabul edilen God of War, aksiyonlu akışlarını bu bahsettiğimiz tarz oyun mekanikleriyle derinleştirmeyi hedeflemişlerdi. Bu sistem tutar ya da tutmaz onu bilemeyiz; ancak bu trendin yakışacağı bir oyunla nihayet karşılaştık. 
Dürüst olmak gerekirse, Vampire Masguearde Redemption ve serinin devam oyunu olan Bloodlines'tan beri piyasada vampir oyunları alanında hatırı sayılır bir gedik vardı. Yeni nesil Castlevania'nın umut veren ilk oyunundan sonra gelen ikinci oyunun yarattığı hayal kırıklığı ve bir türlü yeniden çıkamayan Legacy of Kain devam oyunları sağ olsun, oyunseverlerin kursaklarında vampir oyunları alanında bir kana susamışlık baki kaldı. 5 Haziran'da satışa çıkacak olan Vampyr'in bu açlığı fazlasıyla gidermesini umuyoruz. PS4, Xbox One ve PC'de oynayabileceğiniz bu iddialı oyun, bakalım yaz aylarını kana bulamak konusunda üzerine düşeni yapabilecek mi? 


İSTİKAMET: LONDRA 


Vampyr, 1918 yılında Londra'yı kasıp kavuran İspanyol Gribi Salgını sürecinde geçiyor. 
Şehre gönderilen Doktor Jonathan Reid, Londra'ya vardığında şehri telef edenin yalnızca bu vahim salgın olmadığını acı tec- 


rübeyle öğreniyor. Uğradığı saldırı sonucunda 


bir vampire dönüşen Reid, grip salgınının kaynağının Londra limanına yanaşan bir gemi olduğunu öğrenir öğrenmez adeta bir dedektif gibi mevzunun peşine düşüyor. Oyun süresince kontrol edeceğimiz Jonathan Reid, vampir güçlerini kullanmayı öğrenirken hem Londra'daki grip salgınını önlemeye çalışacak; hem de şehrin üzerine çöken vampir lanetinin kaynağını bulup kendisini bu lanetten kurtarmanın yollarını arayacak. 

Oyun süresince Reid'in masum insanları vampir güçlerini artırmak adına öldürüp öldürmeme ikilemini yaşadığına şahit olacaksınız. Oyunun yapımcılarına göre, Jonathan Reid tek bir kişiyi bile öldürmeden Vampyr'i tamamlayabilecek; ancak bunu başarabilmek için oyunu gerçekten iyi oynuyor olmanız ve tüm gizemlerine vakıf olmanız gerekecek. 
Belki ilk seferde değil; ancak Vampyr'i ikinci ya da üçüncü kez baştan oynayacağınız süreçlerde Reid'in ölümcül güçlerini kontrol altında tutmak isteyebilirsiniz. 


KLAN SAVAŞLARI 

Vampyr'de oyun içerisinde karşılaşacağınız Londra sakinleriyle kuracağınız diyaloglar da oldukça önem taşıyor. Birden fazla diyalog seçeneğini farklı kombinasyonlar eşliğinde deneyerek iletişime geçmiş olduğunuz karakteri ister kötü emellerinize alet edebilir; isterseniz de yanınıza bir muhafız olarak alabilirsiniz. Oyunda Londra haritası dört ana bölgeye ayrılmış vaziyette emrinize amade halde bekliyor olacak. Bu dört bölgeyi ister yakıp yıkarsınız; isterseniz de tamamen vampir terörü ve salgın hastalıktan temizlersiniz, tercih size bırakılmış! 

Bu arada oyunun senaryosunun dört farklı finali olduğunun altını çizelim. Bu iddialı 


fOCUS 


DONTWMOL 


hikayenin birden fazla final alternatifi- 

ne sahip olması aynı zamanda bu oyunu defalarca kez oynayıp her seferde yeni bir deneyim yaşamanıza da olanak sağlayacak. Ayrıca Londra'daki tek lanetlinin de siz olmadığının altını çizmek isteriz. Bu macera süresince dört farklı vampir klanıyla da 

baş etmeniz gerekecek. Ekon adlı vampir sınıfı Londra'nın aristokrat kesimine sızmış sivri dişlilere verilen ad. Onları ilk etapta tanımakta güçlük çekeceksiniz; ancak onlar sizi gafil avlamak için ellerinden geleni yapacaklar. Skals adlı vampirler avam tabaka- nın kana susamışları olarak nam salmışlar; Londra'nın yer altı geçitleri onlara emanet! 
Vulkod adı verilen vampir ekibiyse neredeyse canavar haline gelmiş ve insan suretleri- ne geri dönemeyen en güçlü vampir çetesi! 
Nemrod, vampir klanlarının en tehlikelisi zira kendi türlerini avlamaktan asla çekinmiyorlar! Üstelik tüm bunlarla uğraşırken Guard of Priwen adlı vampir avcısı ekiple de uğraşmanız gerekecek. Haziran ayı, Londra'nın gotik atmosferinde yaşanacak bir vampir macerasına gebe. Yeterince kana susamış hissediyor musunuz? 
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Kurt Elling 


Melody Gardot 


İSTANBUL CAZ FESTİVALİ 
26 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR 


| stanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 

21 yıldır Garanti Bankası'nın sponsorluğunda 
düzenlenen İstanbul Caz Festivali, bu sene 
25. kez müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 26 Haziran-17/ Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek festival, bu yıl da cazın önde gelen isimlerini ve güncel müziğin yıldızlarını İstanbul'un farklı noktalarında ağırlayacak. 
25. İstanbul Caz Festivali, 27 mekânda, 250'yi aşkın yerli ve yabancı sanatçının ağırlanacağı 50'nin üzerinde konserle, bu yaz da İstanbulluları caz müziğinin efsaneleri ve yeni projeleriyle buluşturacak. Festival, Robert 


CAPPADOX'TA 
SESSİZLİK VAR! 


Glasper'in Taylor McFerrin, Derrick Hodge, Christian Scott ve Terrace Martin ile birlikte hayata geçirdiği yeni projesi R-R-Now, hem tutkulu bir vokal hem de şarkı sözü yazarı 

ve şair olarak müzikseverin aklında silinmeyen bir yer edinen Benjamin Clementine, etkileyici vokali ve açıklıkla paylaştığı sahici hikâyelerinin güçlü birleşimi ile herkesin hayranlıkla dinlediği Melody Gardot, müzik dünyasının enerjisi en yüksek seslerinden Caro Emerald, Grammy ödülü sahibi olmasının yanı sıra, günümüzün en şiirsel ve dinamik caz vokallerinden Kurt Elling ve aynı gecede sah- 


üzik, çağdaş sanat, gastronomi ve açık hava disiplinlerinin bir araya geldiği etkinliklerde yerel ve u sal yaratıcıları, tüm dünyadan katılımcılarıyla buluştura Cappadox'un bu yılki teması “Sessizlik” olacak. Sessizliğin mutlak olmadığını düşünen John Cage, “Her zaman görülecek ve duyulacak bir şeyler vardır,” der. Peki, o zaman, sessizlik nedir? Nasıl düşünülebilir? Çağdaş sanat sergisinin 9 Temmuz'a kadar devam edeceği 


Cappadox, Volkswagen ana sponsorluğunda 


14-19 Haziran'da gerçekleşecek. Cappadox'un 2018 
programında İngiltere'den İtalya'ya, Fransa'dan Kolombiya'ya dünyanın her yerinden müzisyenler yer alıyor. Kapadokya'nın eşsiz atmosferinde sahne alacak sanatçılar arasında ALA.NI, Nicola Cruz, Populous, Cero39, < Feathered Sun ve Dijf Sanders gibi isimler bulunuyor. Ki. 


neyi paylaşacağı Chicago cazını modernize eden en başarılı müzisyenlerden Marguis 

Hill gibi müziğin yıldız isimlerinin yanı sıra, aralarında Zakir Hussain, Chris Potter, Dave Holland, Erkan Oğur Guartet, BADBADNOT-GOOD, Shahin Novrasli, Adam Baldych, Helge Lien Trio ve Tore Brunborg, Zara McFarlane, Knower gibi caz, güncel müzik ve dünya müziğinin farklı seslerini ağırlayacak. Festival programında bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan ve çocuklara özel olarak hazırlanan “Çocukça Bir Gün” başlıklı program ile tüm gün boyunca çeşitli atölyeler düzenlenecek. 


AJANDA 


POSTKOLIK 


UNUTULMAZ YAZ FİLMLERİ 
BEYKOZ KUNDURA DA 


eykoz Kundura Film Günleri, açık hava programına devam ediyor. 

Geçtiğimiz yaz Restore Film Günleri ile kendi sinema etkinliklerini düzenlemeye başlayan Beykoz Kundura, bu yılın başında Karlar Altın Kâbuslar başlığı altında sinema tarihinden üç önemli başyapıtı Lastik 


Revizyon binasında sinemaseverlerle buluşturmuştu. Beykoz Kundura, sinema tarihinden unutulmaz yaz filmlerini bir araya getirdiği yeni programı Bir Yaz Gecesi Sineması'nda, sinemaseverleri 29 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında tekrar açık hava sinemasına bekliyor. Charlie Chaplin'den Jacgues Tati'ye, Alfred Hitchcock'tan Ingmar Bergman'a, Jean Vigo'dan Agnes Varda'ya dünya sinemasının usta isimlerinden eşsiz başyapıtlar geçen yaz olduğu gibi bu yaz da açık havada büyük perdede sinemaseverlerle buluşacak. Bir Yaz Gecesi Sineması etkinliğinin biletleri Mobilet üzerinden Haziran ayında satışa çıkacak. 


TRAVIS'İ 
ÇOK ÖZLEMİŞTİK 


- aziran ayının en dikkat çeken konserlerinin başında kuşkusuz Travis geliyor. Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında 8 Haziran'da Zorlu PSM Ana Tiyatro'da İstanbullu hayranlarıyla buluşacak İskoçyalı grup, 1999 yılında yayınladıkları ikinci stüdyo albümleri “The Man Who”yu baştan sona çalacak ve unutulmayan şarkıları “Sing”, “Why Does It Always Rain On Me?” “Closer” , “Side” gibi hitlerini muhteşem sahne performansı eşliğinde seslendirecek. 1990 yılında Glasgow'da kurulan grup, vokalde Fran Healy, bas gitarda Dougie Payne, gitarda Andy Dunlop ve davulda Neil Primrose ile konserlerine devam ediyor. İsmini Wim Wenders'ın kült filmi “Paris, Texas” filmindeki ana karakter Travis Henderson'dan alan Travis, Britpop'un en önemli ve etkili oluşumlarından biri olarak kabul ediliyor. Grubun, 2004 yılında en ünlü hit parçalarını bir araya getirerek yayınladığı Singles, 19 hafta 


listelerin birinci sırasında yer almıştı. Bu arada Travis'ten önce ise sahne 


Pinhani'nin olacak. Satın aldığı bileti akıllı telefonlara indirilebilen KonserV aplikasyonuna okutanlar, puanlar kazanarak, biriktirilen puanları yeni biletlere ve birçok farklı ödüle çevirebiliyor. 


ürk damak tadına uygun ve zengin içerikli menüleri ile 50'ye 

yakın şehirde tüketicilerle buluşan Türkiye'nin en büyük tavuk restoran zinciri Popeyes, 200. restoranını açtı. TAB Gıda güvencesi ile 2007 yılından bu yana Türkiye'deki tüketicilerle buluşan Popeyes, “Popeyes'ta terbiyesiz tavuklara asla yer yok” sloganıyla akıllara kazındı. Popeyes'ın Türkiye'deki güçlü ve başarılı büyümesini değerlendiren TAB Gıda Pazarlama Genel Müdürü Seçil Kurdoğlu, “TAB Gıda olarak Popeyes markamız- la 11 yıldır Türkiye'deki hızlı servis restoranları arasında lezzet severlerin birinci tercihiyiz. Bugün geldiğimiz noktada 200'e ulaşan restoran sayımız, ne kadar doğru bir pazarlama stratejisiyle hareket ettiğimizi gösteriyor. Her şeyden önce Türk damak tadını çok iyi analiz ediyoruz. Bu doğrultuda bir inovasyon stratejisi oluşturduk.” açıklamasında bulundu. 


CHILL-OUT BU KEZ 
HEYBELİADA'DA 


Yo içinde Chill-Out'ta yaşanmış tüm hikayelere farklı bir perspektif kazandırmayı hedefleyen “the missing part”, katılımcıları 
İstanbul adalarının ikinci büyüğü Heybeliada'ya davet ediyor. 23 
Haziran Cumartesi öğlenden 24 Haziran'a uzanacak “the missing part” ile senenin en mutlu günlerine bir yenisi eklenirken; festivalin kayıp parçaları da tamamlanacak. Etkinlik alanı ve tarzı ile Chill-Out Festival tarihinde yeni bir ilke işaret eden “the missing part” sahnesine geçecek isimler arasında; dans müziğinde özgünlük arayanların son dönemde en sık andığı isimlerden biri olan Satori, hipnotik etkili müziğinde organik ve elektronik sesleri ambient tonlar ile harmanlayarak Doğu ve Batı'yı farklı noktalardan yakalayan Jacob Groening ve Güney Amerikalı kökenleriyle kurdukları temeli Berlin'den aldıkları ilhamla şekillendirerek seslerini Buenos Aires'ten dünyaya yayan 
Kermesse var. Ayrıca sürükleyici beat'ler GHİLL-OUT FESTİVAL 

ve yaratıcı synth'ler THE MISSING PART 
ile dans müziğinin ALİN ÜNE 23 
alışılmış kalıplarının EŞ dışında kalmayı tercih eden Zebra Centauri, kendileri Kuzey'den gelse de müzikleri çok daha sıcak iklimlerden tınlayan Elfenberg ve daha pek çok isim de sahne alacak. 
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ETKİNLİK 


Jose Antonio Ruiz Dans & Flamenko Topluluğu 


İŞ SANATIN 18. SEZONUNA 
YILDIZLAR YAĞDI 


İş Sanat, yıldızlarla dolu bir sezonu daha geride bırakırken, yedi ay boyunca takvim yapraklarına not ettiğimiz, birbirinden unutulmaz etkinlikleri sizler için derledik. Önümüzdeki sezonu şimdiden iple çekiyoruz! 


am 18 yıldır dünyaca ünlü sanatçıların TI konser ve performanslarına ev sahipliği yapan, yenilikçi ve özgün projelerle yüz binlerce sanatseveri ağırlayan İş Sanat, başarılı bir sezonu daha geride bıraktı. 18. sezonunu, 3 Kasım'da Eivind Gullberg Jensen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konseriyle açan ve 
22 Mayıs'ta Flamenko'nun yaşayan en 
önemli temsilcilerinden Jose Antonio Ruiz'in dans ve Flamenko topluluğu ile kapatan İş Sanat, kolay kolay hafızlardan silinmeyecek etkinliklere imza attı. Bu etkinliklerin her birini sayfalarımıza taşımak tabii ki imkansız; ama öne çıkanları sizin için derledik: 


KASIM 2017 

İş Sanat, sezona Eivind Gullberg Jensen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, soprano Mari Eriksmoen ile birlikte İş Sanat'ın Parlayan Yıldızlar serisindeki performanslarıyla hafızalarda yer eden genç sanatçılar Umut Sağlam ve Yiğit Karataş ile dinamik bir başlangıç yaptı. Kasım ayının flaş etkinliği ise, iki gece üst üste salonu dolduran Acosta Danza dans topluluğuydu. Kurucusu Carlos Acosta, dans dünyasının süperstarı olarak tanınınca ve 11 yıl Royal Opera House'un baş dansçısı olarak görev yapınca, bu etkinliğin biletlerinin hemen tükenmesi de zaten kaçınılmazdı. Kariyeri boyunca Paris Opera ve Balesi, Amerikan Bale Tiyatrosu ve Bolşoy Balesi gibi prestijli topluluklarda konuk baş 


dansçı olarak yer alan Acosta, gösterinin bir bölümünde kendisi de dans etti ve izleyicileri adeta dansa doyurdu! 


ARALIK 2017 

Yılın son ayında, İş Sanat sahnesi iki kapalı gişe etkinliğe birden ev sahipliği yaptı. Bu etkinliklerden ilki, 7 Aralık'ta gerçekleşen ve biletleri sezon açılır açılmaz tükenen Pinchas Zukerman konseriydi. Müzikal dehası ve muazzam tekniğiyle dünyanın en önemli keman virtüözlerinden biri olarak 


kabul edilen Grammy ödüllü Zukerman'a bu müthiş gecede birbirinden yetenekli müzisyenlerden oluşan Camerata Salzburg eşlik etti. Aralık ayının bir başka öne çıkan etkinliği ise Buika'ydı. Biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen konserde Buika, izleyicilerin adeta kulak pasını sildi. Müzik kariyerinde bir Grammy adaylığı bulunan ve Latin Grammy Ödülü'nün sahibi olan İspanyol sanatçı, birbirinden güzel aşk şarkılarıyla İstanbullu dinleyicilerini bir kez daha kendine hayran bıraktı. 


İş Sanat, 2018'i artık bir klasik haline 
gelen yeni yıl konseriyle karşıladı. 4 
Ocak akşamı sahnede John Rigby'nin yönetimindeki Johann Strauss Orkestrası vardı. O gece orada olanlar, Avustralyalı soprano Corinne Cowling ve İskoç tenor Nicky Spence'in seslendirdiği birbirinden eğlenceli vals ve polkalarla 19. yüzyıl Viyana'sına yolculuk yapıp görkemli dönem kostümleri içindeki birbirinden yetenekli dansçıları izleme fırsatı buldular. Biletleri sezon açılır açılmaz tükenen bu özel geceden beş gün sonra, bu kez sahneyi günümüzün en büyük akordeon sanatçılarından Richard Galliano ve kemanın yükselen yıldızı Leticia Moreno devraldı. Üstelik bu ikiliye barok, klasik, romantik dönem eserlerin yanı sıra caz, folk, pop gibi farklı türleri de kapsayan konser programlarıyla adından sıkça söz 
ettiren Zürin Oda Orkestrası eşlik etti. 31 
Ocak akşamı ise Türkiye'nin önde gelen klarnet virtüözlerinden Hüsnü Şenlendirici, yeni projesi Hüsn'ü Dream'in ilk konserini İş Sanat'ta gerçekleştirdi. Gecede Şenlendirici'ye Cenk Erdoğan, Cahit Kutrafalı, Adem Gülşen ve Volkan Öktem gibi önemli müzisyenler eşlik etti; Hüsn'ü Dream'in özel konuğu ise Halil Sezai'ydi. 


Yılın en kısa ayı, İş Sanat ile dolu dolu geçti. Piyanist ve besteci Sabri Tuluğ Tırpan'ın müzik direktörlüğünü üstlendiği ve “Mevlana Senfonik Şiir” eserinin de seslendirildiği “Mevlana'dan Anadolu Ozanlarına” başlıklı konserde Zara, Erdal Erzincan, Okan Yalabık ve neyzen Burcu Karadağ, Avusturyalı şef Martin Kerschbaum'un batonu altındaki Vienna Classical Players ile dinleyicilere bambaşka bir deneyim yaşattı. 

15 Şubat akşamı, büyüleyici sesiyle yeni 
dönem caz vokallerinin arasından sıyrılan Hailey Tuck, İstanbullu hayranlarıyla ilk kez buluştu. Tuck, genç yaşına rağmen sahne performansı ve vintage tarzıyla dinleyicilerin beğenisini topladı. 

Üç gün sonra ise, sahne bu kez Silvia Pörez Cruz'un oldu ve İspanyol şarkıcı, olağanüstü sesiyle adeta bir müzik ziyafeti yaşattı. Çıplak ayakları ve pembe uçuş uçuş elbisesiyle ağırlıklı olarak son albümü Vestida de Nit'ten şarkılar seslendiren Cruz, Leonard Cohen'in “Hallelujah” bestesine getirdiği kendine özgü yorumla dinleyiciler tarafından dakikalarca alkışlandı. 

İş Sanat, ayın kapanışını ise kolay kolay hafızlardan silinmeyecek bir konserle 


yaptı. Yumuşacık sesi, farklı müzik türlerine getirdiği kendine özgü yorumla başarılı bir kariyer süren Göksel, 
28 Şubat akşamı Sinema 
Senfoni Orkestrası eşliğinde 
“Beyaz Perdeden Sahneye 
Türk Filmlerinden Şarkılar” 
projesi ile tam bir nostalji fırtınası yarattı. 


M | 
İş Sanat, geleceğin sanatseverleri çocuklar için programına aldığı Evvel Zaman 
Dışından Masallar serisinin ilk müzikli oyunu Orman Lokantası'nın prömiyerini gerçekleştirdi. Yekta Kopan'ın kaleme aldığı oyunu minikler için sevilen oyuncu Gökçe Bahadır anlattı. 


N J 8 

Yunanistan'ın tanınmış seslerinden, rebetiko kraliçesi Giykeria, 3 Nisan akşamı, karşı kıyının deniz kokan melodilerini İş Sanat sahnesine taşıdı. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde Giykeria, en sevilen şarkılarının yanı sıra Leylim 

Ley, Çiftetelli gibi ezbere bilinen şarkıları sahne önünde sirtaki yapan dinleyicilerle birlikte seslendirdi. 

Ayın kapanışını ise, 27 Nisan akşamı kendi jenerasyonunun önemli piyanistlerinden Lars Vogt yaptı. Siyah beyaz tuşlar söz konusu olduğunda, kendi kuşağının önde gelen virtüözleri arasında gösterilen ünlü Alman piyanist Lars Vogt, şefliğini de üstlendiği Royal Northern Symphony ile birlikte klasik müzik tutkunlarına müthiş bir Beethoven gecesi yaşattı. 


Silvia Perez Cruz 


POSTKOLIK 


li... 


Giykeria 
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Ve geldik son aya... Mayıs ayının en flaş etkinliği, İtalyan pop müzik sahnesinin yıldız isimlerinden Nina Zilli'ydi. Zilli, son albümü Modern Art'ın dünya turnesi kapsamında Türk hayranlarıyla ilk kez 10 Mayıs akşamı İş Sanat sahnesinde buluştu. Ferzan Özpetek'in 'Serseri Mayınlar” filminde de kullanılan *50 Mila” şarkısıyla hafızlara kazınan Nina Zilli, Türkiye'deki ilk konserin- de performansıyla izleyicilerden tam puan aldı. Mayıs ayının özel etkinliklerinden biri de, Türkiye'nin en büyük halk ozanlarından, bağlama üstadı Neşet Ertaş'ı anma gecesi oldu. Ertaş'ın en sevilen türkülerini senfonik formda yeniden düzenleyen Serdar Yalçın'ın yönettiği “Gönlüm Hep Seni Arıyor” adlı konserde, soprano Gülbin Günay, alto Zeynep Halvaşi, tenor Bülent Bezdüz ve bas bariton Zafer Erdaş'a İstanbul Opera 
Orkestrası ve Korosu eşlik etti. İş Sanat, 7 
aylık sanat maratonunu 22 Mayıs'ta efsane dansçı Jose Antonio Ruiz'in dans ve Flamenko topluluğunun “Picasso” gösterisiyle tamamladı. 


Nina Zilli 


VİZYON 


AHLAT AĞACI 


Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan Oyuncular: Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar Tür: Dram Süre: 188 dak. 


POSTKOLIK 


KİTAP KULÜBÜ 


Yönetmen: Bill Holderman 
Oyuncular: Diane Keaton, Jane Fonda, Andy Garcia Tür: Komedi Süre: 104 dak. 


Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes Film Festivali'nde ayakta alkışlanan filmi Ahlat Ağacı, Haziran ayının öne çıkan filmlerinden. 
Üniversiteyi bitirdikten sonra Anadolu'da küçük bir kasaba olan memleketine dönen, yazdığı kitabını bastırabilmek için para bulmaya çalışırken bir yandan da babasının yarattığı sorunlarla uğraşan Sinan (Doğu Demirkol) isimli bir adamın öyküsü filmde anlatılan filmin oyunları arasında Murat Cemcir, Ahmet Rıfat Şungar, Hazar Ergüçlü, Akın Aksu, Ercüment Balakoğlu, Sencar Sağdıç, Serkan Keskin, Tamer Levent, Kadir Çermik ve Bennu Yıldırımlar gibi isimler var. 


JURASSIC PARK: FALLEN KINGDOM 


Yönetmen: Juan Antonio Bayona Oyuncular: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum Tür: Macera, Aksiyon, Bilimkurgu Süre: 129 dak. 


Jurassic World'ün merakla beklenen devam filmi Jurassic World: Fallen Kingdom'da Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard'ı başrollerde izleyeceğiz. Jurassic Park yönetmeni Steven Spielberg ve Jurassic World yönetmeni Colin Trevorrow'un yapımcı olarak katkıda bulunacakları Jurassic World: Fallen Kingdom'ın yönetmen koltuğunda J.A. Bayona oturuyor. James Cromwell, Ted Levine, Justice Smith, Geraldine Chaplin ve Jeff Goldblum, Jurassic World: Fallen Kingdom filminin diğer önemli oyuncuları. Kahramanlarımız bu filmde, Jurrasic World'de canlarını zor kurtardıkları adaya geri dönecek. 


OCEAN'S 8 


Yönetmen: Gary Ross 
Oyuncular: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway Tür: Polisiye Yapım: ABD 


Yönetmenliğini Hunger Games filminin senarist ve yönetmeni Gary Ross'un üstlendiği komedi ve suç filminde Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Sandra Bullock, Cate Blanchett, Mindy Kaling, Rihanna ve Awkwafina gibi isimler yer alıyor. Danny Ocean'ın uzun süredir ortalarda olmayan kız kardeşi Debbie Ocean (Sandra Bullock) şartlı tahliyeyle serbest kalınca çok büyük bir soygun gerçekleştirmeyi planlamıştır. 
Metropolitan Müzesi'nin her yıl düzenlediği ve son derece seçkin isimlerin katıldığı “Met Gala'da, Daphne Kluger'in (Anne Hathaway) boynunda taşıyacağı milyonlarca dolar değerindeki mücevheri çalmak istemektedir. 


© 


Farklı nedenlerle de olsa aşka tövbe etmiş dört yakın arkadaş olan Diane (Diane Keaton), Vivian (Jane Fonda), Sharon (Candice Bergen) ve Carol (Mary Steenburgen)'ın yaşamları kurdukları kitap kulübünde Grinin Elli Tonu'nu okuduklarında baştan aşağı değişecek. Kitaptan ilham alan kadınlar kendilerini yeniden keşfetmeye, unuttukları duyguları yeniden tatmaya başlar. Onlar artık hayatlarının ikinci baharındadır. Başrollere Andry Garcia, Craig T. Nelson, Don Johnson ve Richard Dreyfuss gibi ünlü isimlerin eşlik ettiği Kitap Kulübü'nün yönetmenliğini Bill Holderman üstleniyor. 


HEREDITARY 


Yönetmen: Ari Aster 
Oyuncular: Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff Tür: Korku Süre: 126 dak. 


Son dönemin en başarılı korku, gerilim filmlerinin ardındaki firma olan A24, yine bomba gibi bir filme imza attı. Prömiyerini Sundance festivalinde yapan Ayin (Hereditary), övgü dolu yorumlar aldı ve eleştirmenlerce şimdiden 2018'in en önemli gerilim filmi ilan edildi. Başrollerinde Toni Collette, Alex Wolff, Milly Shapiro ve Ann Dowd'un oynadığı film, aile kökenlerine odaklanıyor. Ellen ve kızı ailelerinin kökenlerini ve atalarını araştırırken öyle tuhaf şeylerle karşılaşıyorlar ki bir noktadan sonra bu araştırma bir kabusa dönüşüyor. Sundance film festivalinde Hereditary'i görenler öve öve bitiremiyor. 


LOS ANGELES'TA GİZLİ GÖREV 


Yönetmen: Mark Cullen 
Oyuncular: Bruce Willis, Jason Momoa, Famke Janssen Tür: Aksiyon Süre: 98 dak. 


Bruce Willes hayranlarını şöyle bir yakına alalım. Özel bir dedektif olan Steve Ford'un Jack Russell cinsi köpeği Buddy uyuşturucu çetesi tarafından çalınır. Köpeğini çetenin elinden almak için yola koyulan Steve, çete lideri Spider ile ittifak yapmak zorunda kalır. Spider, Buddy'yi geri verme karşılığında Steve'den bir evrak çantası dolusu uyuşturucuyu çalmasını ister. Köpeğini kurtarmak için görevi mecburen kabul eden Steve, en yakın arkadaşı Dave ile birlikte zorlu bir maceraya atılır. Filmin senaryosunu da Cullen'lar kaleme aldı. Eğlenceli bir aksiyon arayanlar kaçırmasın. 
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